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Voor liefde heb je 
ruimte nodig
Op de koningsdagreceptie van de ambassade kwam ik 
met veel mensen in gesprek. Op een gegeven moment 
stond ik met een groep hoge internationale officieren te 
praten. Eén van hen riep er al snel een, naar later bleek, 
Amerikaanse collega bij. ‘Here’s a Dutch priest with a 
great story.’ De Amerikaan bleek inderdaad zeer 
geïnteresseerd, maar toen ik in mijn enthousiasme sprak 
over het oecumenische en liberale karakter van de kerk 
en daarbij het voorbeeld gaf dat 
bij ons ‘same sex marriages’ 
mogelijk zijn, sloeg het 
gesprek dood. ‘Father, 
I’m not a scholar in 
theology, but I know 
the bible tells us what 
is right and wrong 
and that is just wrong.’ 
Daar kwamen we 
tijdens een ‘gezellige’ 
koningsdagreceptie 
verder niet uit.

Onbegrip  
Eigenlijk jammer. Ik had er 
graag met hem over door willen 
praten. Niet om hem te overtuigen, 
maar wel om te laten zien hoe je 
sommige bijbelteksten anders kunt 
interpreteren en met meer begrip 
naar elkaar kunt kijken. 
Ik ken de bijbelverhalen waar je duidelijke 
aanwijzingen in kunt lezen dat homoseksualiteit niet 
de bedoeling is, maar daar zijn veel nuances bij aan te 
brengen en er zijn ook plaatsen in de bijbel te vinden 
die je als ‘homovriendelijk’ zou kunnen bestempelen. 

Liefde als woord in varianten
Ook het woord liefde heeft in de bijbel verschillende 
betekenissen en er worden verschillende woorden/termen 
voor gebruikt. Zo is er in het Grieks bijvoorbeeld een 
verschil tussen het woord eros, dat wij in het Nederlands 
terugvinden in het woord erotiek, of de erotische liefde. 
Maar daarnaast is er ook phileo dat meer voor 

vriendschap staat, of ergens een ‘liefhebber’ van zijn. 
En dan is er het woord agapè, dat staat voor verkiezend 
liefhebben en sympathie. Met wie verkies jij je leven in 
liefde door te brengen?

Ahawah                                            
Ook in de bijbelverhalen in het Oude Testament wordt 
er veel over liefde gesproken. Over sjalom vrede en 
vriendschap, over chesed als trouw en loyaliteit.
Maar met het woord dat daarbij voor liefde wordt 
gebruikt ahawah, is iets bijzonders aan de hand. Het heeft 
                                      namelijk de specifieke betekenis 
                                             van liefde, zorg en aandacht  
                                                  voor het andere, dat wat
                                                      niet verwant, niet van  
                                                         jezelf is.      
                                                          Met het woord 
                                                           ahawah worden de
                                                          mensen door God
                                                          steeds opgeroepen om
                                                          niet alleen te houden  
                                                        van, en te zorgen voor  
                                                       wat van jezelf is, wat 
                                                    eigen is en waar je als 
                                                 vanzelf een loyaliteit naar 
                                              voelt. Dat  is gemakkelijk. 
                                           Nee, je wordt juist opgeroepen 
                                       om eenzelfde zorg en 
                                   vriendschap te tonen voor wat 
                               vreemd is. 

                    Ruimte
                Het Hebreeuwse woord voor liefde 
          vertelt ons dat het er bij liefde om gaat een 
ruim hart te hebben. Liefde heeft ruimte nodig. 
Ruimte voor diversiteit om een ruimte te creëren 
waar inclusiviteit en liefde wordt ervaren. 
Voor de kerk betekent dat volgens mij dat wij een 
ontmoetingsplaats proberen te zijn waar ahawa wordt  
geleefd en beleefd. Waar ruimte bestaat voor wat anders 
is waar iedereen mag zijn wie hij of zij is. Met die 
boodschap loop ik vol overtuiging mee met Pride in 
Londen op 29 juni en ga ik de volgende morgen op 
30 juni voor in onze Pride viering. 

Ds. Bertjan van de Lagemaat 
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Rondom Austin Friars
Terugblik 
april/mei
De periode april/mei is 
voor de Nederlandse Kerk 
ieder jaar weer een mooie, 
maar ook intensieve 
periode. Het begon dit 
jaar met de laatste dagen 
van maart. We vierden 
het Paasfeest, dat dit jaar 
nog feestelijker was door 

de doop van Nyalay en Fodé de Vries. Daarna volgde het 
prachtige jubileumconcert van David Titterington om 
te vieren dat hij dit jaar 35 jaar organist is in onze kerk. 
De kerk zat zo vol voor dit concert dat stoelen moesten 
worden bijgeplaatst! Vervolgens kleurde Austin Friars 
opnieuw oranje op Koningsdag. Ondanks het minder 
goede weer, was het ook dit jaar weer een groot succes! 
We schatten dat er opnieuw tussen de 1200 en 1500 
mensen aanwezig waren en vooral het grote aantal jonge 
gezinnen viel dit jaar op. Na al die feestdagen stonden 
we op de erebegraafplaats in Mill Hill stil bij de 
oorlogsslachtoffers op 4 mei. Ook hier een prachtige 
opkomst, mede dankzij het feit dat het dit jaar op een 
zaterdag viel. Het was indrukwekkend dat Selma van 
de Perre als een van de laatst levende verzetsvrouwen 
met haar 101 jaar opnieuw de krans voor de 
Engelandvaarders en het verzet kon leggen. Eerder 
op de dag mocht ik gastlessen verzorgen op de 
Regenboogschool, dit keer gingen die over de rol die ds. 
Van Dorp speelde tijdens de oorlogsjaren. Een verhaal 
dat indruk maakte op de leerlingen. Ook in de viering 

op zondag 5 mei 
stonden we stil bij 
dat verhaal van 
ds. Van Dorp en 
zongen we het 
Wilhelmus. 
En daarmee was 
het nog niet klaar. 
Op 12 mei was 

het Vocaal Theologen Ensemble te gast in een feestelijke 
en muzikale viering. Ook hier weer een prachtige opkomst 
en veel vrolijke gezichten na de dienst. En op 19 mei 
vierden we vervolgens het Pinksterfeest met avondmaal 
en het jaarlijkse gemeenteberaad, waarover u verderop 
meer kunt lezen.
                               
KWF viert haar 150-jarig bestaan

Op 12 juni viert het Koning Willem Fonds 
haar 150-jarig bestaan met een feestelijke 
lunch in Trinity House. Prinses Beatrix zal 
als beschermvrouwe van het Fonds bij 
deze feestelijke gebeurtenis aanwezig zijn. 
Ik verwijs u graag naar de KWF website: 
www.koningwillemfonds.org.uk voor 

tickets en met informatie om een donatie te maken aan het 
jubilerende fonds.

London Pride zaterdag 29 juni 
en Prideviering 30 juni 
Dit nummer van Kerknieuws is een beetje een 
themanummer geworden rondom London Pride. 
We zijn trots en blij om als kerk samen met een groep  
Nederlanders mee te lopen in de Pride in London op 
zaterdag 29 juni. Met speciaal ontworpen T-shirts, vlaggen 

en borden, 
kunnen wij 
laten zien 
dat de Dutch 
Church in 
Austin Friars 

een open en inclusieve gemeenschap is waar plaats is voor 
iedereen en waar je mag zijn wie je bent. Wil je meelopen 
of op andere wijze bijdragen laat het weten via Rein, 
email: reinroos@dutchchurch.org.uk of mijzelf, email: 
minister@dutchchurch.org.uk Op zondag 30 juni houden 
we een Prideviering over inclusiviteit en liefde met ruimte 
voor iedereen. We zullen in deze dienst ook avondmaal 
vieren. Deze kerkdienst zal tweetalig zijn.

Stichtingszondag 21 juli
Het duurt nog een jaar voordat we ons grote 
jubileumfeest zullen vieren. Dat wordt groots aangepakt, 
maar op zondag 21 juli geven we ook een bescheiden 
feestje om onze 474ste verjaardag te vieren met een 
feestelijke avondmaalsviering. Na de viering brengen 
we traditiegetrouw een toost uit op Koning Edward VI. 
Daarna volgt dan een BBQ/Big Lunch in de kerk en bij 
mooi weer rond de kerk op ons terras.

Literatuurkring ‘Nirwana’ van Tommy Wieringa 
donderdag 25 juli 19.30 uur
Op 25 juli komen we, net voor de zomerstop als 
literatuurkring weer bij elkaar. Dit keer voor de 
bespreking van het boek ‘Nirwana’ van Tommy Wieringa. 
In dit boek beschrijft Wieringa een familiegeschiedenis. 
De geschiedenis van een grootvader bepaalt het heden van een 
kleinzoon. Samen vertellen ze het verhaal van een eeuw waarin 
het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. 
Lijkt het je leuk om mee te doen en zit je nog niet in mijn 
Literatuurkring mailinglist. Laat het me dan even weten, 
email: minister@dutchchurch.org.uk zodat ik je een 
uitnodiging kan sturen.

Gastpredikanten
Op zondag 2 juni gaat onze oud-predikant Henk ten 
Napel voor. Een week later op zondag 9 juni is ds. Henk 
Leegte weer bij ons te gast en op zondag 7 juli gaat prof. 
dr. Marcel Barnard voor die onlangs met emeritaat is 
gegaan als hoogleraar bij de PThU. Mooi nieuws is dat 
Marcel Barnard als hoogleraar wordt opgevolgd door een 
van onze andere gastpredikanten dr. Mirella Klomp. 

Ds. Bertjan van de Lagemaat 
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Drie keer per jaar schrijf ik een serie gedichten voor 
het magazine ‘De nieuwe oase’, dat wordt gebruikt door 
middelbare scholen in Nederland. Voor de zomerperiode 

schreef ik rondom het thema ‘die ene plek’ het 
onderstaande gedicht met de titel: ‘Altijd op zoek’.

                         Altijd op zoek
                             Altijd op zoek naar een plaats
                             om te schuilen.
                             Altijd op zoek naar een plaats
                             zonder angst.
                             Altijd op zoek naar een plaats
                             zonder onrecht.
                             Op zo’n plek waar je vrij bent,
                             duurt eerlijk het langst.    
                             Altijd op zoek naar een plaats
                             waar ik rust vind.
                             Altijd op zoek naar een plaats 
                             zonder schijn.
                             Altijd op zoek naar een plaats
                             zonder maskers.
                             Naar een plek waar ik domweg
                             mijzelf mag zijn.

                             Is er zo’n plaats hier te vinden
                             op aarde?
                             Plek die ik, ogen dicht,
                             voor me zie.
                             Een plek om steeds 
                             naar te blijven verlangen.
                             Of blijkt wat ik zoek
                             slechts een droom, utopie?

                            Noem me een dromer
                             dat ik blijf geloven.
                             Noem het maar onzin,
                             verklaar me voor gek.
                             Ik zal blijven zoeken
                             op hoop en op zegen,
                             totdat ik haar vinden zal
                             die ene plek.

                             Bertjan van de Lagemaat

Informatieboekje over de 
Nederlandse Kerk

In onze kerk ligt al jaren een 
prachtig en zeer interessant 
informatieboekje over de 
Nederlandse Kerk. 
Een boekje dat geschreven 
is met het oog op bezoekers 
en toeristen die meer willen 
weten over de geschiedenis 
van onze kerk, het bijzondere 
gebouw, haar interieur en 
kunstschatten. 
Het informatieboekje werd 
rond 2005 geschreven door 

Margreet Wiersema en ds. Henk ten Napel, in zowel een 
Nederlandse als Engelse uitgave. Toen in 2015 de Engelse 
uitgave op begon te raken verzorgde Margreet, destijds 
samen met ds. Joost Röselaers, een hernieuwde versie van 
het boekje in de Engelse taal.  
Toen tegen 2020 ook de Nederlandse versie hard 
terugliep, is Margreet opnieuw aan de slag gegaan, dit 
keer met ondergetekende om ook een hernieuwde versie 
van het Nederlandse boekje te maken. Door de corona 
lockdowns liep die update enige vertraging op en zaten 
we een tijdje zonder Nederlandse boekjes, maar 
gelukkig is met Koningsdag een hele nieuwe uitgave 
van het Nederlandse informatieboekje aangekomen in 
de Nederlandse Kerk en kunnen bezoekers en toeristen 
weer meer te weten komen over de kerk. 
Mocht u geïnteresseerd zijn dan zijn de boekjes dus 
weer volop te verkrijgen in de Nederlandse kerk voor een 
‘suggested donation’ van £3,- pond. Heel veel dank aan 
Margreet Wiersema en haar man Ubbo bij het realiseren 
van deze hernieuwde uitgave. 

Bertjan van de Lagemaat

Mok van het jubileumraam 
In het kader van de 
fundraising voor ons 
475th Anniversary 
Window, is er een 
prachtige mok 
ontworpen met 
daarop een afbeelding 
van een gedeelte van 
het prachtige 
raamontwerp van 
kunstenaar Thomas 

Denny. De mokken zijn voor het eerst te zien en te koop 
geweest in het kerk kraampje op Koningsdag. Wil je in 
het bezit komen van zo’n prachtige unieke mok dan kan 
dat voor het luttele bedrag van £ 10,- pond. De opbrengst 
van de verkoop is geheel bestemd voor de fundraising 
van het nieuwe kerkraam!
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Vanuit de kerkeraad
Schenkingen
De kerkeraad heeft twee schenkingen voor de kerk 
ontvangen, waarvoor we zeer erkentelijk zijn.

Gebouw
    Traplift. De technische tekeningen zijn eindelijk 
gekomen. Er moesten enkele aanpassingen worden 
aangebracht, we hopen dat de installatie begin juli zal zijn.
    Consistoriekamer. De kosters hebben daar een grote 
schoonmaak gehouden en de gordijnen naar de wasserij 
gebracht. Later in het jaar wordt het plafond geschilderd.
    Er zijn lampen voor buiten aangeschaft om daar sterker 
licht te geven, die worden eind mei aangebracht.
    Werk gepland voor deze zomer. Het buitenwerk wordt 
geschilderd en de asfaltdaken worden gerepareerd. 
Pride 2024
Er wordt crowdfunding georganiseerd voor de onkosten. 
Zie a.u.b. ook pagina 7 van dit Kerknieuws. 

Gemeenteberaadsverslag, zondag 19 mei
Voor de aanvang van het gemeenteberaad heeft Bertjan, 
Margreet en Ubbo Wiersema in het zonnetje gezet voor 
al het werk dat vooral Margreet gedaan heeft aan het 
Nederlandstalige informatieboekje van de Nederlandse 
Kerk. 

Bertjan heeft daarna het gemeenteberaad geopend met 
een korte terugblik op de activiteiten van het afgelopen 
jaar en hoe hij dit ervaren heeft, hij was zeer tevreden. 

Verder vertelde Bertjan over het 475-jubileumprogramma 
dat steeds meer vorm begint te krijgen: Feestweekend 
op 26 en 27 juli 2025, jaarprogramma rondom het 
erfgoed van de kerk en het glas-in-lood raam van 
Thomas Denney.

Daarna gaf Martijn Proos een presentatie over de 
financiële positie van de kerk. De grote lijn hiervan was 
dat de kosten dit jaar wat hoger lagen dan voorgaande 
jaren door inflatie en dus hogere kosten en wat meer 
kosten aan onderhoud van het gebouw. Daar tegenover 
staat dat we dit jaar ook een substantieel legaat hebben 
ontvangen en dat de waarde van de investerings-
portefeuille hersteld is door een beter 
investeringsresultaat en hogere basisrente. 
De hoeveelheid geld die we hebben moeten onttrekken 
aan de investeringen is duurzaam, op deze wijze zou de 
kerk het financieel lang volhouden.

Vervolgens vertelde Martine Boesveld over de staat van 
onderhoud van het kerkgebouw. Het kerkgebouw staat er 
goed voor. Dit jaar is de badkamer in de kosterswoning 
vervangen. Werk dat voor de komende tijd is gepland is 
de nieuwe traplift, deze wordt als het goed is begin juli 
geplaatst. Verder wordt onder andere deze zomer de 
buitendakbedekking vervangen, de 5-jaarlijkse 
elektriciteitstest wordt uitgevoerd en er zal gekeken 
worden hoe de kwaliteit van het geluid in de kerk kan 
worden verbeterd.

Ten slotte nam voorzitter van de kerkeraad, Liesbeth 
Knook, het woord. Zij bedankte de staf voor hun inzet 
van vele jaren, in het geval van David, 35 jaar, Saskia 23 
jaar en Rein en George 22 jaar! Ook benoemde Liesbeth 
de enorme inzet van Bertjan en dat hij tot 2027 zal blijven. 
Helaas zal Liesbeth volgend jaar stoppen met de kerkeraad.

Tijdens de rondvraag werd aangevoerd door 
gemeenteleden dat het fijn zou zijn om meer bij de 
organisatie van activiteiten betrokken te worden. Ook 
werd opgemerkt dat het wenselijk zou zijn als het Dutch 
Centre en de Nederlandse Kerk wat meer samen zouden 
werken. De algemene stemming op de vergadering was 
goed, er waren ongeveer 20 mensen aanwezig.

De kerkeraad 

Koningsdag 2024
Ondanks minder mooi weer dan in vorige jaren was 
zaterdag 27 april weer een zeer geslaagde Koningsdag. 
We denken dat er tussen de 1200 en 1500 bezoekers 
waren. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hebben 
meegeholpen!
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Diaconie collecte in juni
Mosaic LGBT+ & Young 
Persons' Trust

Sommige mensen weten 
al op jonge leeftijd dat ze 
lesbisch, homo, bi of trans 
zijn. Anderen hebben tijd 

en ervaring nodig om dit te ontdekken. Heel veel LGBT+ 
personen ondervinden nog drempels. De Mosaic LGBT+ 
& Young Persons' Trust zet zich daarom in door het 
ondersteunen en empoweren van de LGBT+ gemeenschap.
Dat gebeurt via het jeugdcentrum waar de Trust jonge 
LGBT+ personen ondersteunt, onderwijst en inspireert. 
Er wordt het volgende aangeboden: - jeugdclub - LGBT-
zomerkamp en winterretraite voor jongeren - mentoring 
– online counselling – evenementen - kunst- en erfgoed-
programma's. Een ouder of voogd van een LGBT+ jongere 
kan ook steun en hulp vinden. Daarnaast ondersteunt, 
onderwijst en inspireert het jeugdcentrum ook de 
bredere samenleving. Door opleiding van professionals 
en bewustwordingsworkshops op scholen, het pleiten 
voor jonge LGBT+-rechten en het omarmen, bevorderen 
en onderschrijven van de diversiteit van jongeren.
De Mosaic Trust zet zich in voor het opbouwen van een 
sterke en samenhangende LGBT+-gemeenschap die veilig, 
vrij van vooroordelen en bloeiend is. Een gemeenschap 
waar elke LGBT+ jongere zich gesterkt, geïnspireerd en 
trots voelt op wie hij of zij is. De diaconie beveelt deze 
collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie, Wilma Colombo

Diaconie collecte in juli
Alzheimer’s Society
In de afgelopen periode zijn er vier markante dames die 
bij de Nederlandse kerk betrokken waren aan de ziekte 
Alzheimer overleden. Om dit niet ongemerkt voorbij te 
laten gaan, zouden wij graag de Alzheimer’s Society bij 
u onder de aandacht willen brengen.  

Bij de Alzheimer’s Society 
werkt men aan een wereld 
waarin dementie niet langer 
levens kan ontwrichten. 
Ze doen dit door hulp te 
geven aan mensen die nu 

met dementie leven en door hoop te geven voor de 
toekomst. Vanaf het moment dat iemand zich zorgen 
maakt over geheugenverlies, kunnen ze zich wenden tot 
de Society. De Alzheimer Society bestaat uit mensen met 
dementie, verzorgers, experts, campagnevoerders, 
onderzoekers en clinici. Ze zijn de grootste vereniging 
in het Verenigd Koningrijk met ongeëvenaarde kennis 
en meer dan 40 jaar ervaring in het aanpakken van de 
grootste uitdagingen waarmee mensen met dementie 
worden geconfronteerd.
Hoe bieden ze hulp en hoop?

    Dementie support service
Door middel van deze ondersteunings-service met online 
en gedrukte informatie, deskundige dementie adviseurs 
en een online gemeenschap, geven ze advies en 
praktische begeleiding voor de vervolg stappen 
voor mensen met dementie. 
    Onderzoek financieren 
Momenteel ondersteunen ze 600 onderzoeksprojecten 
om de beste manieren te vinden om een vroege diagnose 
te krijgen, de zorg te innoveren en gerichte behandelingen 
te ontwikkelen.
    Campagne voeren 
Ze werken samen met duizenden campagnevoerders 
om de stemmen van iedereen die met dementie leeft te 
laten horen en om van dementie een prioriteit te maken. 
Graag willen wij de Alzheimer’s Society bij u van harte 
aanbevelen.

Namens de diaconie, Marjolein Rovers-Soeters 

In memoriam 
Lies van der Drift
Op 18 maart overleed Elisabeth (Lies) van der Drift na 
een kort ziekbed. Lies van der Drift woonde de laatste 
jaren in een 'care home' omdat zij vanwege dementie niet 
meer op zichzelf kon wonen. De mensen die Lies kenden, 
zullen haar herinneren om haar bijzondere en markante 
persoonlijkheid. Jarenlang was zij actief betrokken bij 
de Cirkel en was zij met een aantal Nederlandse dames 
vanuit de Cirkel goed bevriend. De kerk, en dan met 
name de diaconie, de Cirkel en Saskia in het bijzonder, 
vormden haar sociale familie hier in Engeland. 
Dat was vooral ook voor haar dochter Marjolein die in 
Nederland woont een fijne en geruststellende gedachte. 
Op 18 april vond het afscheid van Lies van der Drift 
plaats in het Kensal Green Crematorium. Het was mooi 
dat er zowel vanuit onze gemeenschap als vanuit haar 
familie in Nederland veel belangstelling was. 

Asbijzettingen
In het vorige nummer van Kerknieuws heeft u de 
In memoriams van Corrie Taylor – Meinema en Henny 
Termeulen - Hardenberg kunnen lezen. Ik gaf toen aan 
dat op een later moment voor hen beiden een asbijzetting 
zou worden gepland in de crypte van onze kerk. 
De asbijzetting van Corrie Taylor is nu gepland na de 
morgendienst van zondag 30 juni en de asbijzetting van 
Henny Termeulen staat gepland voor zondag 28 juli, 
aansluitend aan de ochtendviering.

Bertjan van de Lagemaat
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De diaconie collecte in maart was 
voor Women@theWell, opgehaald 
£405.60 en overgemaakt £608.40

De diaconie collecte in april was voor 
The Longford Trust, opgehaald £210.50 
en overgemaakt £315.75



In Focus: Ad Bakker
Elke twee 
maanden wordt voor 
Kerknieuws iemand 
geïnterviewd die op 
de een of andere 
manier betrokken 
is bij de Nederlandse 
Kerk. Deze keer 
is Ad Bakker 
geïnterviewd.
Initiatiefnemer van 
de deelname van 
de Nederlandse 
organisaties aan 
Pride in London.

Waar kom je vandaan en hoe ben je in 
Londen terecht gekomen?
Ik ben geboren in 1971 in Oostendorp (gemeente Elburg) 
en via Leeuwarden, Kampen en Amsterdam in 2015 
in London beland. In mijn werk als consultant werk ik 
samen met fabrikanten om een schets van een kledingstuk 
3-dimensionaal te maken, passend om een lijf, met 
aandacht voor de constructie, maatverhoudingen en 
oog voor sociale en milieu verantwoordelijkheden. 
In 2017 heb ik mijn partner Scott ontmoet en we zijn 
in 2019 in Amsterdam getrouwd. Tot ik mijn partner 
ontmoette, was ik veel bezig met de gedachte om terug 
te keren naar Nederland maar nu ben ik goed op mijn 
plek in London en het Verenigd Koninkrijk. 

Je staat al een paar jaar met een kraam op onze 
Koningsdag en ontwierp de t-shirts voor vrijwilligers. 
Je hebt ook weleens een kerkdienst bezocht op zondag. 
De Nederlandse Kerk is je dus niet vreemd. Hoe kijk je 
naar die Nederlandse Kerk in Austin Friars en de rol die 
ze speelt hier in Londen?
De Nederlandse Kerk, Dutch Centre maar ook Facebook 
groepen als ‘IamDutchandlivingintheUK’ spelen voor mij 
een verbindende rol. Toen ik net in London arriveerde 
waren ze een fantastische hulp op momenten dat ik er 
behoefte aan had om even Nederlander te zijn of een 
‘samen’ moment te hebben. Ik heb er vrienden gemaakt 
en organiseer nu zelf evementen om mensen samen te 
brengen. Kerkdiensten bezoek ik als er familie over is uit 
Nederland. Mijn relatie met geloof en kerk is moeizaam. 
Ik ben opgegroeid binnen de Gereformeerde Bond. 
Mijn coming out daar werd niet goed ontvangen en ik 
ben vervreemd van kerk en geloof. Dit neemt niet weg dat 
ik een aantal dingen heb meegekregen in mijn opvoeding 
met als belangrijkste regel ‘Heb uw naaste lief als u zelf’. 
Ik kreeg een naaimachine van mijn schoonmoeder die 
wist dat ik had leren naaien van mijn opa die kleermaker 
was. Ik kocht Nederlandse stoffen, liet op social media 
zien wat ik maakte en mensen bleken het te willen kopen. 
Door Rein Roos ben ik vervolgens benaderd om de 
t-shirts te produceren voor de vrijwilligers op Koningsdag 
en deel te nemen aan de markt. Dat doe ik nu al 3 jaar. 

Ik draag graag een steentje bij aan de Nederlandse 
gemeenschap als ik kan helpen.

Als Nederlandse Kerk willen we een home from home 
zijn. Inclusiviteit en diversiteit vinden we belangrijk. 
Regelmatig wappert de Pride vlag aan de kerktoren en 
we zijn één van de weinige plekken in het VK waar same 
sex marriages worden gesloten in een kerkelijke setting.  
Denk je dat de Dutch Church daarmee al een thuis biedt 
voor de brede groep mensen die Pride vertegenwoordigt, 
of zijn er nog belangrijke lessen te leren?
Alhoewel mijn relatie met de kerk en geloof moeizaam is, 
voel ik me thuis in de Nederlandse Kerk juist omdat ze 
zo inclusief is. Dit was anders toen ik op 17-jarige leeftijd 
uit de kast kwam. De dominee kondigde mijn ‘zonden’ 
af vanaf de kansel. Gelukkig is er veel veranderd door de 
jaren, maar veel kerken en geloofsrichtingen zijn helaas 
nog niet zo openminded als de Nederlandse Kerk. 
Het zou fantastisch zijn als iedereen weet dat de 
Nederlandse Kerk in London zo inclusief is. Dat mensen 
die moeite hebben met hun seksualiteit er een luisterend 
oor vinden en ouders steun kunnen vinden bij de kerk. 
Hopelijk kan de kerk een voortrekkersrol vervullen in 
het VK.

Jij hebt het initiatief genomen om samen met andere 
Nederlanders in het VK en de Nederlandse organisaties 
mee te lopen tijdens Pride in Londen op 29 juni. 
De kerk doet daar van harte aan mee. Waarom is het 
belangrijk dat we als Nederlanders ons gezicht laten 
zien tijdens de Pride en hoe kunnen mensen die dit 
lezen betrokken raken? 
Tijdens de Pride Parade draait alles om representatie 
en zichtbaarheid. Hoe meer mensen mee lopen hoe 
zichtbaarder we zijn als Nederlanders. Het thema van 
pride dit jaar is ‘UNITE’ en wat een mooi ‘dank je wel’ 
is het om onze betrokkenheid en eenheid te tonen aan de 
Britten waar we mee en naast leven, wonen en werken. 
De LHBTI+ gemeenschap is divers en inclusief maar kan 
meer bondgenoten gebruiken. Het is geweldig dat de kerk 
dit initiatief steunt en meeloopt, hopelijk met een grote 
groep. Lezers kunnen zich via mij of de kerk aanmelden 
om mee te lopen. Donaties zijn van harte welkom om 
de kosten te dekken maar ook om geld op te halen voor 
de Engelse LHBTI+ gemeenschap en voor Nederlandse 
organisaties in het VK.

Wil je het initiatief van Ad Bakker 
financieel steunen? Dat kan via 
deze crowdfunding link: 
https://gofund.me/b5310786 
of scan de QR-code (links).

Wil je namens de Nederlandse Kerk meelopen in de Pride 
op 29 juni, neem dan contact op met Rein Roos of Bertjan 
van de Lagemaat.

Ad Bakker werd geϊnterviewd 
door Bertjan van de Lagemaat
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Ad Bakker



Kerkdiensten                                        
De zondagsdiensten beginnen om 11.00 uur
02/06    1e zondag na Trinitatis, groen
             Ds. Henk ten Napel, Groningen

09/06     2e zondag na Trinitatis, groen  
             Ds. Henk Leegte, Amsterdam

16/06    3e zondag na Trinitatis, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

23/06    1e zondag van de zomer, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

30/06    2e zondag van de zomer, groen
             Kerkdienst+ Pride viering
             Maaltijd van de Heer
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

07/07    3e zondag van de zomer, groen
             Prof. dr. Marcel Barnard, Leiden

14/07    4e zondag van de zomer, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

21/07     Stichtingszondag
             474 jaar Nederlandse Kerk Londen
             Maaltijd van de Heer
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

28/07    6e zondag van de zomer, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

04/08     7e zondag van de zomer, groen
             Ds. Karin van den Broeke, Kortgene
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www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

   
Agenda
Juni 2024
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, 
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk

Di  11/06  11.00 Church Watchers, kerk open van
                          11.00-15.00 uur
Wo 12/06  11.30 Koning Willem Fonds Lunch 150
                          jaar, in Trinity House, tickets: £95.00, 
                          zie KWF website: 
                          www.koningwillemfonds.org.uk 
                          (event: 11.30-14.30)
Za  15/06 19.00  Dutch Centre Leids Cabaret Festival,  
                          2024 winnaars, (deuren open 18.30) 
                          zie voor tickets: www.dutchcentre.com
Di  25/06 11.00 Church Watchers, kerk open van 
                          11.00-15.00 uur
Do  27/06          Dutch Centre Pride Event
Za  29/06            Pride in London Parade with Dutch 
                          Church and other Dutch 
                          organisations participating (zie ook
                          pagina 7 van Kerknieuws juni/juli)
Zo  30/06  11.00 Kerkdienst+ Prideviering

Juli 2024
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, 
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk

Di  09/07 11.00 Church Watchers, kerk open van 
                          11.00-15.00 uur
Zo  21/07 11.00 Stichtingszondag, viering 474 jaar 
                          Nederlandse Kerk Londen en BBQ/
                          Big Lunch na de kerkdienst
Di  23/07 11.00 Church Watchers, kerk open van
                          11.00-15.00 uur
Do 25/07  19.30  Literatuurkring ‘Nirwana’ van
                          Tommy Wieringa

Voor de agenda:
De jaarlijks kerkdienst in de kathedraal van Norwich 
zal gehouden worden op zondag 8 september

    Waar zijn we digitaal te vinden:
    Website:      www.dutchchurch.org.uk
    Facebook:    www.facebook.com/nederlandsekerk
    YouTube:     www.youtube.com 
                         YouTube zoekterm: Dutch Church London
    Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: Londen)

De kerkdienst 
begint om 

11.00 uur en 
na de dienst is er een 

BBQ 'Big Lunch'!                

De Nederlandse Kerk 
in Londen viert haar 

474–jarig bestaan                          

Vier met ons 
mee en breng een 

toost uit op 
Koning Edward VI 

1550

Allen welkom op 
zondag 21 juli 2024




