
God geeft ruimte te geloven
Voor u ligt het Pinksternummer van Kerknieuws, maar 
ook het nummer dat in het teken staat van ons 475-jarig 
jubileum. Beide thema’s, dat van Pinksteren en ons 
jubileum komen volgens mij prachtig samen in het nieuwe 
kerklied dat ik voor ons 475-jubileum heb geschreven als 
intochtslied.

Adem van God
Bij het Pinkterfeest gaat het om de Geest of adem van 
God, in het Hebreeuws Ruach, een scheppende adem 
die dingen in beweging zet. In een 
mooi pinksterlied wordt deze adem 
van God beschreven als een 
geweldige gedreven wind die alles 
in beweging zet. Maar je zou die 
adem van God ook als een zachte 
kracht kunnen beschrijven die 
ruimte schept. God schept met zijn 
adem een ruimte om te zijn en in 
te kunnen bewegen. 
Het is die adem van God die in het 
scheppingsverhaal in Genesis over 
de, dan nog woeste en lege aarde 
zweeft, om ruimte te scheppen 
voor het leven.

Nieuw lied
Dat beeld van een God die ruimte 
schept, was een belangrijke leidraad 
bij het schrijven van een nieuw lied 
bedoeld voor ons jubileum. In de zomer van 2024 
ontstond het idee om een kerklied te schrijven voor 
de jubileumviering. Zoals 25 jaar geleden, toen Sytze 
de Vries het ‘Lied om verder te gaan’ schreef. Net 
als toen kwam David Titterington met een prachtige 
Engelse hymn tune: ‘There’s a Wideness in God’s Mercy’.
Aansluitend bij de eerste zin van dat lied, kwam al snel 
de eerste zin voor dit nieuwe kerklied bij mij bovendrijven: 
‘God geeft ruimte te geloven’. Een zin met meerdere lagen. 
Een open zin die niet direct alles oplost en ruimte houdt 
voor interpretatie. Een zin die ruimte schept.

God geeft ruimte te geloven
Het nieuwe lied is bedoeld als intochtslied. Een lied 
dat we samen zingen op het moment dat we met elkaar 
Gods Huis hebben betreden en de ruimte zoeken om 

God te ontmoeten. Wij zoeken ruimte om elkaar en God 
te ontmoeten, maar wat ik mooi vind aan de eerste regel 
van het lied is dat het initiatief daarbij niet bij de mens, 
maar bij God ligt. God schenkt ons de ruimte om ons 
geloof vorm te geven. Hij nodigt ons Zijn huis binnen te 
gaan. Dat past volgens mij bij onze Nederlandse Kerk in 
Londen, een kerk van ruimdenkende mensen die spreekt 
over een ruimdenkende God, die iedereen in Zijn huis 
verwelkomt. Je mag er zijn, op deze plek is er plaats voor 
jou en mag je ruimte innemen. Ons huidige kerkgebouw 
waarin we inmiddels ruim zeventig jaar onze diensten 

beleven, straalt bovendien die 
ruimte en ruimtelijkheid uit. 

Een kerk die ruimte geeft
Niet alleen het gebouw, maar 
ook onze gemeenschap ademt 
die ruimte. De Nederlandse Kerk 
is een kerk die ruimte maakt. Het 
begon in 1550 met ruimte voor 
vluchtelingen vervolgd om hun 
geloof. Honderd jaar geleden 
werd er, eerder dan in veel 
andere kerken ruimte gemaakt 
voor vrouwen in het ambt. 
En tegenwoordig is er ruimte 
voor same-sex marriages, maar 
ook ruimte voor mensen die 
daar moeite mee hebben. 
Wat ik ook steeds weer 
bijzonder vindt, is dat in 

onze kerk die ruimte niet wordt beperkt tot de eigen 
kerkelijke groep. De Nederlandse Kerk wil een open 
ontmoetingsplaats zijn waar steeds ruimte is voor 
ontmoeting. Daarom bieden we op vrijdagmiddag 
Moslims in de City de ruimte om te bidden. 
En er is ook alle ruimte voor andere (niet kerkelijke) 
organisaties als het Dutch Centre, het Koning Willem 
Fonds en Vereniging Neerlandia om gebruik te maken 
van de ruimte die wij te bieden hebben. Zo zijn we een 
kerk die ruimte geeft, ruimte voor ‘significant encounters’ 
en dat al 475 jaar.

Ds. Bertjan van de Lagemaat

Elders in Kerknieuws kunt u de gehele tekst van  
het nieuwe kerklied vinden.
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Rondom Austin Friars
Terugblik april/mei
De periode april/mei is 
voor de Nederlandse 
Kerk ieder jaar weer een 
mooie, maar ook intensieve 
periode. In het derde 
weekend van april vierden 
we onze paasvieringen 
met prachtige passiemuiek 
op vrijdag door het vocaal 
ensemble van Greg Hallam 

en een vrolijke paasviering met het binnenbrengen van 
de nieuwe paaskaars als hoogtepunt en een feestelijke 
paasbrunch na de dienst. De week erna kleurde Austin 
Friars opnieuw oranje op Koningsdag. Het was ook dit 
jaar weer een groot succes. Veel blije gezichten, heerlijk 
weer en veel gezelligheid. Het evenement blijft groeien. 
We schatten dat we imiddels het aantal van 2000 
bezoekers gepasseerd zijn. 
Dit jaar was er vanwege 80 jaar bevrijding extra aandacht 
voor het herdenken en vieren op 4/5 mei. Op 3 mei gaf ik 
de hele ochtend gastlessen op de Regenboogschool en was 
er aansluitend een vredeslunch, georganiseerd met 
de ambassade. Op zondag 4 mei vond de grote 
herdenking plaats op Mill Hill ook in de viering in de 
ochtend stonden we stil bij 80 jaar vrijheid. Het was 
indrukwekkend dat Selma van de Perre als een van de 
laatst levende verzetsvrouwen met haar 102 jaar opnieuw 
de krans voor de Engelandvaarders en het verzet kon 
leggen, samen met haar zoon Jocelin. Op 8 mei (VE-day) 
was er een bijzondere theevisite voor oudere 
Nederlanders die als kinderen of jong-volwassene de 
oorlog hebben meegemaakt. We waren daarvoor te gast 
op de residentie bij ambassadeur Paul Huijts en zijn vrouw 
Sophie. Ik mocht er een verhaal houden rondom de 
memoires van ds. Jan van Dorp. Op 20 mei was tenslotte 
Lady Irene Hatter te gast bij het Dutch Centre. 
We vertoonden de documentaire Forgotten Soldier, die Lady 
Hatter maakte over haar vader Sally Noach, die tijdens de 
oorlog, werkend voor het Nederlands Consulaat in Lyon 
honderden joden het leven redde van een gewisse dood.                               
Huwelijk en Norwich
Tussen al deze activiteiten door reisde ik op 6 mei naar 
Peterlee vlakbij Durham om daar het huwelijk van Bianca 
Maaskant en Herman Huisman in te zegenen. Het was 
een prachtige dag met schitterend weer en een stralend 
bruidspaar. Vanaf deze plek nogmaals alle gelukwensen 
voor Bianca en Herman. In het weekend van 17 en18 mei 
ging de reis naar Norwich voor onze jaarlijkse viering in 
de kathedraal met aansluitend een heel gezellige ‘After-
noon Tea’ in de refectory van de Kathedraal.  

Geboorte
Op 7 mei is Leo Nyake Klaas de Vries geboren. Leo is de 
zoon van Klaas en Amy de Vries en broertje van Nyalay en 
Fodé. We wensen Klaas, Amy, Nyalay en Fodé heel veel 
geluk en vreugde met Leo in hun midden. Klaas en Amy 

hebben aangegeven Leo graag te willen laten dopen in de 
Nederlandse Kerk. Bij het inleveren van de kopij was de 
doopdatum nog niet bekend.

Literatuurkring ‘De Minzamen’ van Koen Peeters 
donderdag 3 juli 19.30 uur
Op 3 juli komen we als literatuurkring weer bij elkaar. Dit 
keer voor de bespreking van het boek ‘de Minzamen’ van 
de Vlaamse schrijver Koen Peeters. Wat is de kracht van 
ontmoeting, en wat geven wij mensen aan elkaar door als het 
einde nabij is? Dat onderzoekt Koen Peeters in ‘De Minzamen’, 
een fonkelende roman over datgene wat we niet kunnen 
benoemen of begrijpen. Lijkt het je leuk om mee te doen en 
zit je nog niet in mijn Literatuurkring mailinglist. Laat het 
me dan even weten zodat ik een uitnodiging kan sturen.

London Pride zaterdag 5 juli 
Net als vorig jaar lopen we ook dit jaar weer mee in 
London Pride. Met speciaal ontworpen T-shirts, vlaggen 
en borden, kunnen wij laten zien dat de Dutch Church 
in Austin Friars een open en inclusieve gemeenschap is 
waar ruimte is voor iedereen en waar je mag zijn wie je 
bent. Wil je meelopen of op andere wijze bijdragen laat het 
weten via: minister@dutchchurch.org.uk
Huwelijk zaterdag 19 juli 
Op zaterdag 19 juli hopen Gerhard Dijkstra en Adrian 
Guachalla in de Nederlandse Kerk in het huwelijk te 
treden. We wensen hen beiden alvast een mooie en 
feestelijke dag toe.

475 jaar Nederlandse Kerk en project cantorij
In het weekend van 26 en 27 juli is het groot feest in 
Austin Friars. Elders in Kerknieuws leest u meer over 
het precieze programma in het jubileumweekend. 
Op deze plek al even een oproep om de viering op zondag 
extra feestelijk te maken. We willen graag met een project 
cantorij de liederen voor onze jubileumviering 
voorbereiden en instuderen. In het bijzonder het nieuwe 
intochtslied. We repeteren na de dienst op zondag 15 juni, 
zondag 29 juni en zondag 20 juli.
Gastpredikanten
Op zondag 1 juni gaat onze consulent Karin van den 
Broeke voor. Op zondag 6 juli ontvangen we met ds. 
Owe Boersma een nieuw gezicht in Austin Friars. 
Toch heeft ds. Boersma een bijzondere band met deze 
plek. Hij promoveerde namelijk in de jaren ’90 op de 
Protestantse vluchtelingenkerken in het Londen van de 
16e eeuw. Owe Boersma heeft als theoloog gewerkt in 
Kameroen en Egypte, werkte voor de wereldraad van 
kerken in Genève en voor de Duitse protestantse diaconie 
in Berlijn. Tegenwoordig is hij voorganger bij de Ekklesia 
in Leiden. In het jubileumweekend ga ik samen met veel 
gastpredikanten voor. Op zaterdag 26 juli hebben de 
consulenten en ds. Trijnie Bouw, preses van de generale 
synode van de PKN een rol en op zondag 27 juli ga ik 
samen met mijn voorgangers voor op Stichtingszondag. 
Op 3 augustus is dan opnieuw Karin van den Broeke de 
gastvoorganger.

Ds. Bertjan van de Lagemaat 
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Vanuit de kerkeraad
Ons grote jubileum is eind juli en ons tijdsplan voor dit 
jubileumjaar loopt naar wens. De uitnodigingen zijn 
verstuurd, maar er zijn nog een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Mocht u er graag bij zijn op zaterdag 26 juli, 
stuur dan een mailtje naar: jubilee@dutchchurch.org.uk 
om een uitnodiging aan te vragen.

De orde van dienst wordt geprepareerd. Vriendelijk dank 
aan de heer van Apeldoorn die de orde van dienst voor 
het 400-jarig jubileum van zijn vader aan Bertjan heeft  
uitgeleend en we zullen elementen van die dienst uit 
1950 opnemen. Het 400-jarig jubileum werd in St Paul’s 
Cathedral gevierd omdat de kerk verwoest was. 

Het programma voor het jubileumjaar wordt gevarieerd, 
met o.a. een pianorecital en een lezing met Geert Mak in 
oktober. Bij de opening van een slavernijtentoonstelling, 
ook in oktober, zal iemand het Rijksmuseum 
vertegenwoordigen.

David Titterington has asked Sally Beamish OBE, a British 
composer, to compose a piece for the jubilee. She has 
kindly agreed, which is a great honour. The text will be 
taken from a poem by W.B. Yeats ‘The Two Trees’, 
featuring the Tree of Life. This is a theme that is taken 
up in the jubilee window and, as many of you may have 
noticed, also on the new Easter candle, beautifully 
decorated by Bertjan and his family. 

Vanwege het jubileum vergaderen we momenteel wat 
vaker. De kerkeraad komt ook bij Liesbeth Knook bijeen 
zodat zij het stokje kan overdragen. Omdat veel van wat 
we doen digitaal is, is het zaak dat iedereen goed weet 
waar alles ‘on the cloud’ te vinden is.

Save the date
Ons gemeenteberaad zal op zondag 8 juni plaatsvinden. 
Het jubileum zal natuurlijk op de agenda staan en, zoals 
gewoonlijk, ook de financiën en het gebouw. Bertjan zal 
wat vertellen over het afgelopen jaar en de plannen voor 
de toekomst en Liesbeth geeft een update vanuit de 
kerkeraad. We hopen velen van u daar te zien!

De kerkeraad

Dutch Centre Nieuws
Terugblik Koningsdag
Uiteraard hebben we ook dit jaar weer, op zaterdag 26 
april, de verjaardag van de Nederlandse Koning in 
onvergetelijke stijl bij het Dutch Centre gevierd! 
We hebben een geweldige dag gehad, in het zonnetje, 
met heerlijke Nederlandse versnaperingen, oud-hollandse 
spelletjes, workshops, een toast van de Ambassadeur en 
een raffle vol mooie prijzen.

Aankomende events juni 2025
De finalisten van het Leids Cabaret Festival: winnaar 
David van Rosmalen en zijn mede-finalisten, Bob Koomen 
en Yara Piekema, sluiten hun tournee langs veertig 
theaters in Nederland af in London bij het Dutch Centre! 
Evenementgegevens: dinsdag 10 juni, 19.00 uur (deuren 
open om 18.30 uur)

We hebben een speciale vertoning van de inspirerende 
documentaire Green Musketeer.
Green Musketeer vertelt het bijzondere verhaal van de 
Nederlandse uitvinder Pieter Hoff, een visionair die zijn 
leven wijdde aan een ambitieuze missie: het beplanten 
van twee miljard hectare gedegradeerd land wereldwijd. 
Gedreven door de wens om watertekorten, 
klimaatverandering en voedseltekorten aan te pakken, 
ontwikkelde Hoff de slimme 'intelligente emmers' – 
de Waterboxx® en de Growboxx® – die het mogelijk maken 
om bomen en groenten succesvol te laten groeien in droge 
gebieden, zónder irrigatie. Evenementgegevens: 
dinsdag 17 juni, 19.00 uur (deuren open om 18.30 uur)

Event juli 2025
Loop mee met onze kleurrijke Nederlandse groep tijdens 
London Pride! Samen laten we een krachtig signaal van 
eenheid en trots zien, met speciaal ontworpen T-shirts en 
banners. Evenementgegevens: zaterdag 5 juli, 12.00 – 
16.00 uur. Meer informatie hierover en over onze LGBTQ+ 
Filmavond, in juni, volgt binnenkort op de website: 
www.dutchcentre.com/upcoming 

Namens het Dutch Centre, Jasmijn Maljers 

Jubilee window
We are delighted that the Friends of City Churches will be 
making a generous donation to the window. We have also 
approached the Carpenters’ Company and so far we have 
raised some £40,000. Any more donations, however small, 
will be gratefully received. As a reminder, there are 
two special options to commemorate your gift: 

A donation of £3,500 will see your name(s) or that of a 
loved one engraved into the design of the window (the 
deadline for having names inscribed in the window is 
November 2025) and on a specially designed plaque on 
the wall below. There will be a limited number of names. 

A donation of £1,000 will see your name on the plaque. 
All other donations, which will remain confidential, will 
be recorded in a 475th anniversary donor book.

If you are a UK taxpayer, please 
consider a Gift Aided donation as this will 
add a further 25% to the value of your gift 
and significantly help our appeal. 
A special account has been set up for 
donations: The Dutch Church ‘Jubilee 
Fund’ Account number: 20801440 
Sort code: 50-00-00. Please confirm your 

donation in an email to: jubilee@dutchchurch.org.uk 
Thank you in advance for your contribution!

The Jubilee Committee
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Column
Lustrum in 2000
In 2000 werd het 
450-jarig bestaan 
van de Nederlandse 
Kerk in Londen 
gevierd. ‘Kerk in de 
Global Village’ was 
de rode draad 
die door de 
activiteiten heen 
liep. Hoe ben je 
kerk in een wereld,  

                                                             die onder meer 
door het internet steeds meer trekken krijgt van een 
‘global village’: grenzen vallen weg en mensen raken 
steeds meer met elkaar verbonden. Kerken kunnen 
daarin een belangrijke rol spelen, zo bleek tijdens het 
symposium op de eerste dag van de festiviteiten: 
openheid en wijsheid zijn daarbij sleutelwoorden, 
gekoppeld aan de moed om de cruciale vragen van 
deze tijd aan de orde te stellen. Tijdens de kerkdienst op 
de zondagmorgen kwamen dezelfde thema’s aan de orde, 
waarbij de profeet Zacharia pleitte voor een open stad, 
zonder muren, toegankelijk voor iedereen. 

Het waren twee feestelijke dagen, georganiseerd door 
een enthousiast team, met een groot aantal bezoekers en 
veel gelegenheid tot ontmoeting: naast het symposium 
en de kerkdienst was er een receptie in Carpenters’ Hall, 
een concert met muziek van 1550-2000, de aanbieding van 
het jubileumboek ‘Kerk in de City: 450 jaar Nederlandse 
Kerk Austin Friars in Londen’ en de introductie van een 
nieuw Nederlands kerklied op een Engelse melodie (‘Lied 
om verder te gaan’). En niet te vergeten de reünie van het 
Open Huis. 

Inmiddels zijn we 25 jaar verder. Hoe anders zijn de 
tijden anno 2025: van de openheid van de ‘global village’ 
is weinig overgebleven. Integendeel: muren worden 
opgetrokken en het isolationisme viert hoogtij. 
De onderlinge verbondenheid, die het internet beloofde, 
verkeert vaak in haar tegendeel, waarbij ieder in zijn of 
haar eigen bubbel leeft. Ik moest denken aan de tekst, 
die indertijd op straat in Austin Friars Square was 
aangebracht. Dichtregels van T.S. Eliot: ‘Where is the Life 
we have lost in living? Where is the wisdom we have lost 
in knowledge? Where is the knowledge we have lost in 
information?’ Leven, wijsheid, kennis: het blijft voor een 
kerkelijke gemeenschap een uitdaging om vanuit haar 
eigen geloofstraditie hier verheldering te brengen. 
Zodat de wereld een ‘global village’ wordt waar het 
goede leven zichtbaar wordt. Ook midden in de grote 
stad. Wat dat betreft is de locatie van de Nederlandse 
Kerk in Londen ideaal. We zien uit naar de viering 
van het 475-jarig bestaan!  

Gerard van Es, 
oud-predikant Nederlandse Kerk Londen

God geeft ruimte 
te geloven 

(Corvedale)
Intochtslied bij het 475-jarig bestaan van 

de Nederlandse Kerk in Londen
Tekst: Bertjan van de Lagemaat
Oorspronkelijke tekst: M.Bevan 

‘There’s a Wideness in God’s Mercy’
God geeft ruimte te geloven,
schenkt ons adem om te zijn,

op een plaats waar je je thuis weet,
weg van chaos en van schijn.

Waar, te midden van de drukte,
je een plek van stilte vindt,

waar je niets hoeft uit te leggen,
waar een nieuwe dag begint.

 God geeft ruimte en vertrouwen,
dat je zijn mag wie je bent,

je een ander mag ontmoeten
in dit huis, bij God gekend.

God geeft ruimte te geloven,
dat de wereld anders kan,

deze plek, een plaats vol hoop is,
waar gebroken wordt de ban.

God geeft ruimte te geloven,
schept een plaats voor groot en klein,

brengt ons samen rond zijn tafel,
deelt met ons het brood, de wijn.

Kom hier binnen, weet je welkom,
warm wat koud is aan het licht,

laat je voeden door Gods woorden,
Hij schenkt ons een vergezicht.
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Gerard van Es 

Thomas Denny met 
zijn ontwerp voor 
het Jubileumraam 
van de Nederlandse 
Kerk in Londen
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2.

3.



Diaconie collecte in juni 
Epafras
Het is een onzichtbare groep, Nederlanders die  
gedetineerd zijn in het buitenland. Ze zitten gevangen 
in een vreemd land, onder zware leefomstandigheden, 
met taalbarrières en onzekerheid over hun toekomst. 
100 Vrijwilligers in 80 landen bezoeken gedetineerde 
Nederlanders voor Epafras. Zij bieden een luisterend 
oor voor gedetineerden, familie en vrienden. Ook biedt 
Epafras materiële hulp zoals medicijnen, lakens of een 
telefoontje naar huis.

Dankzij donaties kan Epafras 
gedetineerde Nederlanders 
in het buitenland bemoedigen 

en ondersteunen. Het is vaak erg eenzaam voor de 
gevangenen. Ze hebben te maken met veel onzekerheid 
over hun toekomst.
Epafras gelooft in samen. Samen geven we gedetineerde 
Nederlanders in het buitenland hoop. De motivatie van 
Epafras  komt uit de Bijbelse oproep om gevangenen te 
bezoeken en hoop te bieden aan hen die lijden. Epafras 
gelooft dat ieder mens waardevol is. De goede boodschap 
van het Evangelie inspireert Epafras om achter het 
misdrijf de mens te zien. 
Naast het bezoekwerk werkt Epafras ook mee aan het 
‘Comeback’ magazine dat opgestuurd wordt aan alle 
Nederlandse gedetineerden wereldwijd. Er worden ook 
brieven geschreven met gedetineerden, kaarten verstuurd 
en op verzoek boeken of tijdschriften verzonden. 
Mocht je meer willen lezen over het werk van Epafras, 
kijk dan op de website: https://www.epafras.nl/

Namens de diaconie, Talitha Frohn

Diaconie collecte in juli 
SDCAS

The Southwark Day 
Centre for Asylum 
Seekers (SDCAS) 
was set up in 1997 
as a warm space 

for asylum seekers from the local area to have a hot meal 
and to socialise. Initially the support was very basic, it 
was just a space to meet people and to practise speaking 
English. Over the years many services were added, such 
as English classes, gardening, welfare and immigration 

advice, art groups, discussion groups, health advocacy 
and various workshops. At the moment we are running 
3 Day Centres, three days per week, and we see an 
average of 60/70 people every day. Many come for advice 
but most still come to meet people and find a way out of 
their isolation. Most of our clients are from Afghanistan, 
Syria, Sudan, Iran, Iraq and Ethiopia. 
Most of the people attending our Day Centre live in local 
hostels or in Home Office accommodation. Many only 
receive £8 per week, so our donations of sim cards, 
clothing and food are very important. For many people 
the Day Centre is the only space where they can walk in 
and just be listened to and have a bit of reprieve from 
their daily struggles within the asylum system. We have 
a team of around 90 volunteers who are extremely dedicated. 
Many of our clients suffer from Post Traumatic Stress 
Disorder and find it helpful joining some of our groups 
such as gardening. We also see many victims of torture 
who need referrals for specialist counselling. There is a 
team of nurses who help with making those referrals. 
I have been working at the Day Centre since the 
beginning in 1997 and I would like to thank the Dutch 
Church for the continuing support which started with 
Tony Bienfait who often visited our Centres. We are 
always looking for support with essential items or 
general hardship funds for oyster cards and if anyone is 
interested in visiting - all are welcome. 

Bettina Dreier for SDCAS
De diaconie beveelt de collecte voor SDCAS van harte bij u aan!
Meer informatie: www.sdcas.org.uk 
 
           Programma Jubileum 

weekend
Zaterdag 26 juli 2025

Feestelijke dienst voor genodigden om 14.00 uur 
met koor onder leiding van Greg Hallam

Wereldpremière van muziekstuk voor deze 
gelegenheid gecomponeerd door Sally Beamish OBE

Dienst van 14.00 – 15.00 gevolgd door een 
receptie in de Carpenters’ Hall tot 17.00

Zondag 27 juli 2025
Feestelijke viering van onze 475e Stichtingszondag 

met project cantorij en première van het nieuwe 
intochtslied voor deze gelegenheid geschreven 

door Bertjan van de Lagemaat 
De dienst zal worden voorgegaan door ds. Bertjan van de 

Lagemaat in samenwerking met een aantal van zijn 
voorgangers die de Nederlandse Kerk in Austin Friars 

in de afgelopen decennia hebben gediend
Dienst van 11.00 – 12.30 gevolgd door een toast 
op Koning Edward VI en een feestelijke lunch

Voor deze viering en lunch is iedereen 
van harte uitgenodigd

Voor de dienst op zaterdag 26 juli voor genodigden is nog een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Heeft u geen uitnodiging 
ontvangen, maar zou u deze dienst graag bijwonen, stuur dan 

vóór 20 juni een email naar jubilee@dutchchurch.org.uk
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De diaconie collecte in maart was 
voor The Silver Line, opgehaald 
£290.00 en overgemaakt £435.00

De diaconie collecte in april was voor Feed London, 
opgehaald £417.50 en overgemaakt £626.25



In Focus: Liesbeth Knook
Elke twee maanden 
wordt voor Kerknieuws 
iemand geïnterviewd die 
op de een of andere 
manier betrokken is 
bij de Nederlandse 
Kerk. Deze keer is 
Liesbeth Knook 
geïnterviewd. Liesbeth 
is inmiddels al meer 
dan 11 jaar voorzitter 
van de kerkeraad en 
zal binnenkort het 
stokje overdragen. 
Maar niet voor het 
vieren van ons 475-
jarig jubileum.

Je behoort tot een selecte groep van Nederlanders die 
niet of maar heel kort in Nederland hebben gewoond. 
Waar kom je vandaan en hoe is jouw geschiedenis met 
de Nederlandse Kerk in Londen verweven geraakt?
Ik heb maar voor een korte periode in Nederland 
gewoond voordat we naar Engeland zijn verhuisd toen 
ik vier jaar oud was. Van die tijd in Nederland kan ik 
me niet veel herinneren. Ik geloof dat mijn ouders pas 
voor de eerste keer naar de Nederlandse Kerk in Londen 
zijn gegaan in het begin van de jaren ‘70, toen dominee 
Tuininga predikant was in Londen. Een paar jaar later, 
toen Maarten den Dulk in 1974 kwam, begonnen we 
regelmatig naar de kerk te komen. In 1977 werd mijn 
vader lid van de kerkeraad en mijn moeder voelde zich 
door Maarten geïnspireerd om een aantal stukjes voor 
Kerknieuws te schrijven. Het enthousiasme van Maarten 
heeft mij geïnspireerd om in 1978 gedoopt te worden 
en belijdenis te doen. In die tijd heb ik ook vaak bij de 
kinderkerk geholpen.

Je zou kunnen zeggen dat de familie Knook de 
Nederlandse Kerk in Londen de laatste decennia kleur 
heeft gegeven. Jouw vader Kees was lang actief in de 
kerkeraad en de laatste 11 jaar ben jij kerkeraadslid 
geweest. Wat betekent de Nederlandse Kerk voor jou? 
En zie je verschillen tussen nu en de kerk waarin je 
vader actief was?
De Nederlandse Kerk heeft veel betekenis voor mij, 
zoals al deels verteld. In 1993 heeft Henk van Waveren, 
samen met een Italiaanse priester, mijn trouwdienst in 
de Nederlandse Kerk geleid. Mijn vader heeft de liturgie 
voor de dienst gemaakt, een heldentaak want het was in 
drie talen: Nederlands, Engels en Italiaans. Na vijftien 
jaar wonen in Italië zijn we naar Engeland verhuisd met 
mijn zoon die toen vier was. Vooral tijdens en na mijn 
scheiding ben ik weer naar de Nederlandse Kerk 
gekomen en dat voelde direct als thuis aan. 
Er is natuurlijk veel veranderd in de tussentijd. Toen mijn 
vader begon moest de kerkeraad voor het avondmaal 
jacquet dragen. De kerkeraad zat voorin de kerk in een 
aparte bank met een deurtje dat op slot kon! Na de dienst 

zaten ze aan een aparte tafel voor de koffie. Ook duurden 
de vergaderingen (tot ergernis van mijn vader) tot diep 
in de nacht. Dat was toen ik begon al heel anders. 
En in de laatste periode heeft de Covid tijd natuurlijk veel 
noodgedwongen veranderingen teweeggebracht, zoals 
dat diensten live uitgezonden worden, maar ook het feit 
dat we online kunnen vergaderen, wat vooral ook de 
consulenten meer betrokkenheid heeft gegeven.

In jouw periode als voorzitter van de kerkeraad is er, 
na een bestuurlijk roerige tijd, veel in beweging gezet. 
Het Dutch Centre ontstond en is opgebloeid, het eerste 
same-sex marriage werd in onze kerk gesloten, we 
moesten omgaan met Brexit en Covid, we werden als 
kerk gastheer van het Koningsdagfeest en we werken al 
een tijd toe naar ons jubileumfeest in juli. Waar kijk je 
met trots op terug en wat was je grootste uitdaging?
Alhoewel ik natuurlijk met trots naar deze gebeurtenissen 
kijk, zijn ze bijna allemaal door anderen in gang gezet en 
kan ik er geen krediet voor opeisen! Je voorgangers 
hadden het idee van het Dutch Centre en same-sex 
marriage kwam onder Joost Röselaers tot stand. 
Dat Koningsdag zo’n enorm feest is geworden is vooral 
aan jou, Bertjan, te danken. En aan het jubileum wordt 
vooral ook veel door jou, het comité, David Titterington, 
George en Rein gewerkt. De grootste uitdaging blijft om 
kerkeraadsleden te vinden, maar ik heb vol vertrouwen 
dat ik het nu in goede handen achterlaat.

Met ons jubileum kijken we niet alleen terug, maar 
ook vooruit. Het jubileum geeft hopelijk inspiratie en 
stimulans op weg naar ons 500-jarig bestaan in 2050. 
Wat laat je straks achter als bruikbare bagage op die 
weg en wat is jouw toekomstwens voor onze kerk?
In de laatste 11 jaren heb ik geprobeerd structuren op 
te zetten, waarop de kerkeraad kan blijven voortbouwen. 
Ik heb alle contracten en onze policies herzien en 
bijgewerkt en ervoor gezorgd dat alles online en 
toegankelijk is voor de kerkeraad.
Mijn toekomstwens voor de kerk is vooral dat mensen 
blijven komen. We beleven ‘kerk zijn’ nu ook op 
veel andere manieren en, dankzij het Dutch Centre, 
Koningsdag en alle andere initiatieven, blijven wel veel 
mensen in het gebouw samenkomen, ook al komen ze 
misschien minder vaak op zondag naar de dienst. Maar 
met zo’n belangrijke geschiedenis moeten we een plek 
voor inspiratie in het hartje van Londen blijven!

Liesbeth Knook werd geϊnterviewd 
door Bertjan van de Lagemaat
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Liesbeth Knook



Kerkdiensten                                        
De diensten beginnen om 11.00 uur
01/06     7e zondag van Pasen, Exaudi, wit
             Ds. Karin van den Broeke, Kortgene

08/06     Pinksteren, rood  
             Ds. Bertjan van de Lagemaat
             Gemeenteberaad en lunch, na de dienst

15/06     Trinitatis, wit
             Ds. Bertjan van de Lagemaat
             Project cantorij voor Stichtingszondag

22/06    1e zondag van de zomer, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

29/06     2e zondag van de zomer, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat
             Project cantorij voor Stichtingszondag

06/07     3e zondag van de zomer, groen
             Ds. Owe Boersma, Leiden

13/07     4e zondag van de zomer, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

20/07    5e zondag van de zomer, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat
             Project cantorij voor Stichtingszondag

26/07     Jubileumviering 475 jaar Dutch Church
             voor genodigden (op zaterdag 26 juli)
             Ds. Bertjan van de Lagemaat i.s.m.
             Ds. Trijnie Bouw, Preses van de PKN,
             Ds. Tjaard Barnard, Ds. Karin van den
             Broeke en Ds. Eddy Reefhuis
             Aansluitend receptie in Carpenters’ Hall

27/07     Stichtingszondag 475 jaar Dutch Church
             Feestelijke viering met aansluitend lunch
             Ds. Bertjan van de Lagemaat i.s.m.
             Ds. Joost Röselaers, 
             Ds. Hans Uytenbogaardt,
             Ds. Henk ten Napel, Ds. Gerard van Es en
             Ds. Klaas Koffeman

03/08     7e zondag van de zomer
             Ds. Karin van den Broeke, Kortgene

Agenda
Juni 2025
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, 
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 

Zo   08/06    12.30     Gemeenteberaad (en lunch) na 
                                  de kerkdienst

Di   10/06    11.00     Church Watchers, kerk open van
                                 11.00-15.00 uur

Di   10/06    19.00     Dutch Centre, Leids Cabaret
                                 Festival 2025 (doors open 18.30)
                                 Performance in Dutch, tickets:
                                 www.dutchcentre.com 

Di   17/06     19.00     Dutch Centre, Screening of 
                                 documentary Green Musketeer 
                                  Tickets: www.dutchcentre.com
                                 (doors open 18.30)

Di   24/06    11.00     Church Watchers, kerk open van
                                 11.00-15.00 uur

Juli 2025
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, 
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk

Di   01/07    18.30     NCL Dutch Centre, AI in Finance  
                                    Tickets: www.dutchcentre.com
                                 (doors open 18.00)

Za   05/07    12.00     London Pride (Hyde Park Corner
                                 at 12.00) more information: 
                                 www.dutchcentre.com

Di   08/07     11.00     Church Watchers, kerk open van
                                 11.00-15.00 uur

Di   22/07     11.00     Church Watchers, kerk open van
                                 11.00-15.00 uur

Do  24/07	        Nederlandse Kerk 475, officiele
                                 datum van oprichting 24 juli 1550

Za   26/07     14.00     Kerkdienst voor genodigden  
                                  en receptie in Carpenters' Hall

Zo   27/07    11.00      Feestelijke kerkdienst t.g.v. het
                                  475 jarig jubileum met 
                                  aansluitend lunch  

    Waar zijn we digitaal te vinden:
    Website:      www.dutchchurch.org.uk
    Facebook:    www.facebook.com/nederlandsekerk
    YouTube:     www.youtube.com 
                         YouTube zoekterm: Dutch Church London
    Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: Londen)
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www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

475 years of significant encounters


