
In de gloria…
Kerst als verjaardagsfeest
Met Kerst vieren we het geboortefeest van Christus. 
Daarmee zou je kunnen zeggen dat kerst in zekere zin een 
verjaardagsfeest is. Ieder jaar vieren we de verjaardag van 
onze Heer Jezus, een verjaardag waarmee ook nog eens 
onze jaartelling begon. We vieren over een paar weken 
de komst van het jaar 2026 AD (Anno Domini), het 2026-
ste jaar van onze Heer. Het past bij ons eigen 475-ste 
verjaardagsfeest om dit jaar juist bij dat verjaardag-aspect 
van het kerstfeest stil 
te staan.

Geschenken en een 
verjaardagslied
In de geboorteverhalen 
uit het Lucas en 
Mattheüs evangelie 
komen we al een 
aantal typische 
verjaardagselementen 
tegen. Er komt bezoek 
met felicitaties voor het 
nieuwgeboren kind, 
er zijn wijzen die 
geschenken meebrengen 
en we horen engelen 
zingen. Het is daarmee 
misschien wel het 
oudste verjaardagslied 
dat we kennen. Gloria 
in excelsis Deo zingen de 
engelen de herders toe: ‘Ere zij God in den hoge, en vrede 
op aarde voor alle mensen van goede wil’. Een eerste 
versie van het ‘lang zal hij leven in de gloria’.

In de gloria…
Waarom wensen wij in ons meest bekende 
verjaardagslied de jarige niet alleen een lang leven maar 
ook de gloria toe? En wat bedoelden de engelen met 
dat gloria? Lucas schetst met zijn engelenkoor een 
gloria-moment voor ons. Een moment waarop alles klopt, 
waarop in het licht komt te staan wat in het donker was. 
Het latijnse woord ‘gloria’ kun je daarbij vertalen met 
‘roem’, ‘eer’ of ‘heerlijkheid’. Datzelfde woord, maar dan 
in het Grieks (doksa) komt ook in het eerste hoofdstuk 

van het Johannes evangelie voor: ‘In het begin was het 
Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 
Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden 
gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben 
zijn grootheid gezien.’ Die grootheid zou je dus ook met 
glorie of gloria kunnen vertalen.

Glans
Als je iemand ‘lang zul je leven in de gloria’ toezingt, 
wens je hem of haar dus niet alleen een lang leven toe, 
maar vooral een leven waarin je gloria zult ervaren. 

Je spreekt met het 
lied de hoop uit dat 
de jarige in zijn of 
haar leven volop de 
grootheid zal 
ervaren van momenten 
waarbij alles klopt en 
waardoor het leven 
glans krijgt. Leven 
met glans, dat is 
belangrijker dan 
een lang leven alleen. 
Een betekenisvol 
leven vol glans 
daar draait het om. 
Alles wijst erop dat 
die kleine baby, 
geboren in de stal van 
Bethlehem een 
voorbeeld zal zijn van 
zo’n leven vol glans. 
De stralende ster, de 

zingende engelen en het hoge bezoek met geschenken 
van mirre, wierook en goud.

Lang zullen we leven in de Gloria!
Ook de profetische teksten uit het bijbelboek Jesaja, 
die we in de adventstijd zullen lezen, spreken met hoop 
over een toekomst vol glans, van licht in donkere tijden, 
van een wereld waar Gods glorie zichtbaar wordt voor 
mensen van goede wil. Ik vind het een mooi beeld en 
wens ons als kerk in dit jubileumjaar niet alleen nog vele 
jaren, maar vooral glansrijke jaren toe. Lang zullen we 
leven in de Gloria!

Ds. Bertjan van de Lagemaat
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Rondom Austin Friars
Terugblik diensten
Op zondag 2 november, 
vierden we onze 
Gedachteniszondag. Het 
was wederom een mooie en 
ontroerende viering voor 
de mensen die aanwezig 
waren en ook voor veel 
mensen die de dienst online 
met ons meemaakten. Wat 
mooi dat dat tegenwoordig 

kan, nu ook via YouTube! Op zondag 9 november werd 
onze Remembrance Sunday extra luister bij gezet door 
de aanwezigheid van het Vocaal Theologen Ensemble uit 
Nederland o.l.v. Hanna Rijken. Zij waren op studiereis 
naar Londen en na de viering mocht ik een rondleiding 
geven en vertellen over de bijzondere liturgie geschiedenis 
van de Nederlandse Kerk in Londen
Bezoek aan de Generale Synode van de PKN
In het weekend van 14 en 15 november was ik door 
het moderamen van de Generale Synode van de PKN 
uitgenodigd het morgengebed bij aanvang te verzorgen 
en haar vergadering toe te spreken. Met de leden van de 
Generale Synode zong ik ons nieuwe intochtslied en 
vertelde over ons jubileum en jubileumraam en over onze 
rijke geschiedenis als moederkerk van het Nederlands 
Protestantisme. Maar mijn verhaal ging voornamelijk 
ook over de manier waarop we ook vandaag de dag een 
kerk van betekenis proberen te zijn voor de Nederlandse 
gemeenschap in Londen, stevig geworteld en verbonden 
met de Londense City. Een uitgebreide terugblik was op 
vrijdag 21 november in het Friesch Dagblad te lezen en 
kunt u ook vinden op onze website.
Literatuurkring 11 december 19.30 
‘Wulk’ van Myrte Leffring
Op donderdag 11 december komen we samen voor de 
bespreking van het bijzondere boek Wulk, dat een roman 
en poëziebundel in één is. Bij ieder kort hoofdstuk hoort 
een gedicht. Extra bijzonder is dat de schrijfster via Zoom 
aanwezig zal zijn bij onze bespreking.
Regenboogschool kerstkaartenactie 2025
In november rond het feest van Sint-Maarten mocht ik 
opnieuw een gastles verzorgen op de Regenboogschool 
in Londen. Ik sprak met de kinderen van de peutergroep, 
en de onderbouw van de basisschool over Sint Maarten 
als lichtbrenger en we speelden het spannende verhaal 
met zwaard en mantel uit. Met Daphna Plaschkes, die 
als directeur, bij de Regenboogschool is teruggekeerd, 
sprak ik af dat we ook dit jaar weer een kerstkaartenactie 
zullen organiseren. De kinderen van de Regenboogschool 
zullen weer mooie kerstkaarten maken en beschrijven met 
goede wensen. De kerk helpt bij het verspreiden van de 
kaarten onder, met name oudere Nederlanders, die in het 
Verenigd Koninkrijk wonen. We hopen dat ook dit jaar 
weer heel wat mensen zullen worden verblijd met een 
kerstgroet namens de kinderen.

Kerstdiensten
Dinsdag 9 december om 18.30 uur hebben we onze 
jaarlijkse Carolavond met een Festival of Nine Lessons 
and Carols. Ook dit jaar is het Vocaal Ensemble van Greg 
Hallam weer van de partij met een prachtig repertoire 
van oude en nieuwe carols. Na de viering is er een kleine 
receptie beneden in de Social Hall om elkaar een goede 
kersttijd toe te wensen. Op zondag 14 december, derde 
advent, vieren we traditiegetrouw ons Kerstfeest in de 
Nederlandse Kerk. Een feestelijke viering met als thema 
‘In de gloria’. We zingen liederen en luisteren naar het 
verhaal van hoe een kleine baby, geboren in de stal niet 
alleen een lichtbrenger blijkt te zijn maar ook nieuwe glans 
geeft aan het leven.

Vooraankondiging Jubileumprogramma februari 2026
In het kader van ons 475-jarig jubileum vinden er in 
februari twee mooie evenementen plaats in samenwerking 
met het Dutch Centre en het International Organ Festival, 
St. Albans. Op 12 februari hebben we een enerverende 
talk met als titel ‘TIME and Significant Encounters’. Marc 
ter Kuile wijdt ons in in de wereld van tijd en de restau-
ratie van antieke uurwerken. Wat komt er allemaal kijken 
bij deze oude ambacht? You'll hear an entertaining story of 
how the Dutch and British not only fought each other at sea 
but also fought, and still fight, about who constructed the first 
pendulum in a clock. Many clockmakers from the Low Countries 
found a safe haven in Austin Friars and started Britain’s 300 
year long world domination in clock making. 
Op 21 februari hebben we weer een bijzonder orgelconcert 
in samenwerking met IOF St. Albans. Dit keer is organist 
Leo van Doeselaar te gast. Hij zal prachtige orgelwerken 
spelen van oude en nieuwe Nederlandse componisten 
als Jan Pieterszoon Sweelinck, Dirk Sweelinck, Albert de 
Klerk en Jan Welmers. In het volgende Kerknieuws leest u 
meer over dit programma.
Diensten in de Kerstvakantie alleen online!
Op zondag 21 december, 4e advent en zondag 
28 december, de zondag na kerst, is er géén dienst in de 
Nederlandse Kerk. We zenden beide zondagen vooraf 
opgenomen vieringen uit via Facebook en YouTube.
Gastpredikanten
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar, 4 januari gaat 
prof. dr. Johan Goud bij ons voor in Austin Friars. 
En op zondag 25 januari keert dr. Owe Boersma terug, 
die zijn proefschrift schreef over de Nederlandse 
vluchtelingengemeente in Londen. Mooi dat hij in dit 
jubileumjaar opnieuw te gast is. Tot slot wil ik u allen 
gezegende Kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar 
toewensen. Een jaar waarin we uitzien naar de komst van 
ons prachtige jubileumraam!

Ds. Bertjan van de Lagemaat
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Column
Wat is in Nederland het 
collectieve verhaal over de 
grond? Met die vraag 
aanvaarde ik in 
november 2024 de 
ambassadeursrol 
van Theoloog der 
Nederlanden. Maar 
wat betekende het om 
theoloog te zijn van het 
Nederlands grond-
gebied? Omdat 

                                                        theologen goed 
geïnformeerd moeten spreken, ging ik op ‘grondreis’ 
door de twaalf provincies van het land. Ik bezocht een 
kleine veertig bijzondere plekken en luisterde daar 
verhalen tevoorschijn over wat de grond daar betekent, 
herbergt, teweegbrengt. Hiervan deed ik online, in blogs en 
video’s, verslag. Zo maakte ik in Zeeland kennis met 285 
soorten zeewier en sprak ik met een oud-mijnopzichter in 
Limburg over dat ondergrondse werk. Op het strand van 
de Tweede Maasvlakte zocht en vond ik met een paleon-
toloog fossielen en in Overijssel leerde ik dat voor daklozen 
de grond ’s nachts vaak onrust brengt (als je te lang ligt, 
koel je te veel af). Bovenin Groningen stond ik op het 
aangewonnen land dat kustboeren in de 19e eeuw 
hadden afgetroggeld van de zee. 
Gaandeweg begonnen zich in de verhalen van mijn 
grondreis drie vragen af te tekenen: over het verleden dat 
in de grond schuilgaat, over onze aardse scheppingsdrift 
en de verbindende of scheidende kracht van de grond. 
En intussen liep er een theologische lijn mee. De vraag naar 
grond(stof) is, theologisch gezien, de vraag naar materie: 
‘wat betekent materie in het licht van Gods koninkrijk?’ 
Op 31 oktober heb ik een eerste aanzet tot een antwoord 
op deze vraag gegeven in mijn oratie Stof tot nadenken, 
die ik uitsprak in een kassencomplex van een Utrechts 
tuincentrum, tussen kruiwagens, zakken tuinaarde, 
gieters en op rubberlaarzen. 
Want in de loop van het jaar had ik langzaam toegewerkt 
naar een theologie die goede aandacht heeft voor grondstof. 
Omdat het eerste woord dat God spreekt, gaat over deze 
wereld: de geest die in Genesis 1 boven het water zweeft, 
krijgt pas voet aan de grond als het narratief van God 
begint: ‘God sprak’, en wat God sprak gaat over deze 
aarde. Stof ben je, tot stof keer je terug, en dat hele leven 
speelt zich af op de aarde. Dus als het moet goedkomen 
met ons en tussen God en ons, is dit de plaats, de grond 
waarop het moet gebeuren.
Mijn ambassadeurstitel heb ik intussen weer ingeleverd, 
mijn reflecties publiceer ik volgend jaar in een boek. Want 
zolang er mensen zijn op deze aarde, gaat de theologie door.

Mirella Klomp

Hoogleraar Protestantse Theologische Universiteit Utrecht 
Theoloog der Nederlanden 2024-2025

Dutch Centre Nieuws
Kerst Netwerkevent bij 
het Bankside Art Hotel
Voor de laatste NCL-bijeenkomst 
van dit jaar heeft het Dutch Centre 
de handen ineengeslagen met het 
Bankside Autograph Hotel. Bankside 
is een designgericht hotel aan de 
cultureel bruisende South Bank van 

Londen en fungeert als sociale ontmoetingsplek voor 
iedereen met een passie voor cultuur, kunst, eten en 

drinken. Bovendien is het 
Bankside Hotel al jarenlang een 
trotse sponsor van het Dutch 
Centre. We openen de avond met 
een introductie door Floris Kouijzer, 
General Manager van het Bankside 
Hotel, gevolgd door een bijdrage 
van Artist in Residence Yuliya 
Martynova. Zij geeft een live 

demo, vertelt meer over haar kunstpraktijk en haar 
inspiratiebronnen, en sluit af met een Q&A.
Aansluitend is er volop gelegenheid om te netwerken onder 
het genot van een drankje. Evenementgegevens: woensdag 
10 december, 18.00 uur 

Shortcutz Amsterdam 12th Edition 
Short Film Festival 

Elk jaar werkt Shortcutz 
Amsterdam samen met 
internationale partners om 
publiek over de hele wereld uit te 
nodigen hun favoriete Nederlandse 
short film te kiezen. In het Dutch 
Centre hebben we inmiddels een 
lange traditie waarbij we het aller-

beste op het gebied van Nederlandse korte films tonen. 
We zijn dan ook verheugd om vanavond de genomineerden 
voor Beste korte film van het jaar te presenteren. Na het 
bekijken van de films nodigen we je uit om te stemmen op 
de film die jou het meest aanspreekt. Jouw stem helpt 
mee te bepalen wie dit jaar de Publieksprijs wint.
Evenementgegevens: donderdag 22 januari, 19.00 uur 
(deuren open om 18:30 uur) 
Voor meer informatie en tickets kijk a.u.b. op onze website: 
www.dutchcentre.com
Namens het Dutch Centre, Jasmijn Maljers

Mirella Klomp
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De diaconie collecte in september was 
voor The Hygiene Bank, opgehaald 
£405.03 en overgemaakt £607.55

De diaconie collecte in oktober 
was voor de Alzheimer’s Society, 
opgehaald £220.00 en overgemaakt 
£330.00
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Jubileumraam fundraising 
update

Dit najaar is er achter de 
schermen veel gebeurd rondom 
ons jubileumraam. Thomas Denny 
is van start gegaan met ons 
prachtige jubileumproject. In 
september werd Denny’s raam in 
Christ Church Oxford geïnstalleerd 
en is de focus verlegd naar ons 
raam. Diezelfde maand heeft hij 
het ontwerp van het raam op ware 
grootte uitgewerkt. In oktober is 
op basis van dat ontwerp gekleurd 
glas besteld in Duitsland. Helaas 
is in de verscheping van het glas 
enige vertraging ontstaan, maar 
als alles goed is wordt rond deze

                                     tijd begonnen met het op maat 
snijden van het glas, om vervolgens aan de eerste 
panelen van het raamwerk te beginnen. De planning 
is nog altijd om ons jubileumraam net voor de zomer-
vakantie (Stichtingszondag) of net na de zomervakantie 
(Startzondag) te kunnen onthullen en inwijden.

Ook wat betreft de fundraising van het raam zijn we een 
aardig eind op streek, maar hebben we ook nog echt een 
weg te gaan. We zijn op ongeveer 70% van de financiering 
van het raam, maar moeten nog een gat van £20.000,- 
pond zien te dichten. Uw hulp daarbij wordt zeer op 
prijs gesteld. Goed nieuws is ook dat de deadline om uw 

naam te laten bijschrijven in het raam, bij 
een donatie van ten minste £3.500,- pond is 
verlengd naar het vroege voorjaar van 2026, 
maar laat het ons zo snel mogelijk weten, 
om teleurstelling te voorkomen. Via de 

QR-code komt u meteen bij onze fundraising page.

Het jubileum comité

Fotomagazine
Jubileumweekend

Bij ons jubileumweekend op 26 
en 27 juli jl. was de huisfotograaf 
van de PKN, en vader van onze 
predikant, Jan van de Lagemaat, 
aanwezig om foto’s te maken. 
Van de foto’s die gedurende 
het weekend zijn gemaakt 
heeft Jan een prachtig 
fotomagazine samengesteld. 
Een aantal exemplaren 
ligt ter inzage in de kerk. 
Wilt u ook zo’n prachtig 

fotomagazine van ons jubileumfeest 
ontvangen, dan kunt u een magazine bestellen door een 
e-mail te sturen naar: office@dutchchurch.org.uk of naar 

minister@dutchchurch.org.uk Het fotomagazine kost 
£15,- pond en een deel van de opbrengst gaat naar het 
jubileumraam. U heeft tot donderdag 15 januari 2026 
de tijd een magazine te bestellen. Het streven is om de 
magazines vanaf de 1e zondag van de Veertigdagentijd 
(22 februari) uit te kunnen reiken.

Het jubileum comité

Vanuit de kerkeraad
Na het afscheid van Liesbeth Knook als kerkeraadslid 
en voorzitter van de kerkeraad is opnieuw duidelijk 
geworden hoeveel taken zij door de jaren heen zo 
voortreffelijk en efficiënt heeft vervuld. We zijn 
momenteel bezig deze werkzaamheden onder ons te 
verdelen. Hoewel het even wennen is, vinden we 
inmiddels onze draai en verloopt de samenwerking 
binnen de kerkeraad uitstekend.
Aan het einde van het jaar voert de kerkeraad 
traditiegetrouw gesprekken met de dominee, de organist, 
de kosters en de administratie om te horen hoe het 
jaar voor hen verlopen is en wat hun wensen en 
verwachtingen zijn voor het nieuwe jaar. Dit vormt 
tevens een mooi moment om terug te kijken op de 
jubileumviering en onze dank uit te spreken voor ieders 
grote inzet, die van wezenlijk belang was voor het succes 
van dit bijzondere moment. Tegelijk kijken we vooruit 
naar het vervolg van het jubileumjaar en de significant 
encounters, ofwel betekenisvolle ontmoetingen, waar 
het jubileumthema ons toe uitnodigt.

Graag wijzen wij u erop dat de kerkdiensten niet alleen 
via Facebook maar nu ook live via YouTube te volgen zijn. 
Daarnaast blijven de diensten enkele weken online 
beschikbaar, mocht u er op zondag niet bij kunnen 
zijn—zowel in de kerk als live-online.

De kerkeraad wenst iedereen heel fijne kerstdagen en 
hoopt velen van u te mogen begroeten tijdens de 
kerstdienst op zondag 14 december en/of bij de Lessons 
& Carols op dinsdag 9 december. Tevens wensen wij u 
veel geluk en een goede gezondheid voor 2026, en we 
hopen u in het nieuwe jaar weer te ontmoeten tijdens de 
zondagsdiensten of bij andere activiteiten in 
de Nederlandse Kerk in Austin Friars.
De kerkeraad
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Thomas Denny en 
het raam ontwerp

Two pieces of organ music have recently 
been authenticated as works by the young 
J. S. Bach, a very rare occurrence. They are 
Chaconne & Fugue in D minor BWV 1178 and 
Ciacona in G minor BWV 1179. The pieces 
were played recently in the Thomaskirche 
in Leipzig by Ton Koopman, their first 

performance in 300 years. It was a real pleasure to play 
these unknown, but inventive, works at the Dutch Church, 
a special offering for Voleindingszondag (23.11.25). 
                                                       Anne Page ~ Organist

Bach in the news!
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Diaconie collecte in december   
Macmillan Cancer Support

Wanneer je leven plotseling op z’n 
kop staat door een kankerdiagnose 
staat Macmillan voor je klaar. 
Deze liefdadigheidsinstelling die 
zich inzet voor mensen die geraakt 
zijn door kanker biedt vanaf het 
moment van de diagnose 
uitgebreide steun: emotioneel, 

praktisch en financieel. Via hun gratis hulp supportline, 
online communities, informatiecentra in ziekenhuizen 
en via vrijwilligers kunnen patiënten en naasten terecht 
met vragen, zorgen of gewoon om gehoord te worden. 
Daarnaast helpt Macmillan met toeslagen en financiële 
regelingen via adviseurs, en biedt het kleine noodhulp 
voor mensen die extra kosten hebben door kanker. 

Macmillan is vrijwel geheel afhankelijk van donaties. 
Ze organiseren fondsenwervings evenementen zoals de 
bekende ‘Macmillan Coffee Morning’ waarbij mensen 
bijeenkomen om geld in te zamelen. Verder voert de 
instelling campagne om de zorg voor kankerpatiënten 
te verbeteren. Ze lobbyen bij beleidsmakers, doen 
onderzoek en geven trainingen aan zorgprofessionals 
om de kwaliteit van leven van mensen met kanker te 
verbeteren. Ze zijn dus een steunpilaar voor iedereen die 
met kanker te maken krijgt: van patiënten tot verzorgers, 
van emotionele begeleiding tot financiële hulp. Meer 
informatie vindt u op: www.macmillan.org.uk

De diaconie wil deze organisatie graag steunen en kan 
deze collecte van harte aanbevelen!

Namens de diaconie, Marjolein Rovers

Diaconie collecte in januari 
St Mungo’s/StreetLink London 

Dakloosheid is 
bijna dagelijks in 
het nieuws. 

Nu het winter is, is de noodzaak van goede opvang 
acuut. Op straat slapen is de meest zichtbare vorm van 
dakloosheid. Het is eenzaam, schadelijk en kan levens-
bedreigend zijn. Het is zo schadelijk dat mannen die op 
straat slapen, gemiddeld slechts 45 jaar oud worden. Bij 
vrouwen is dat zelfs nog minder, zij worden gemiddeld 
niet ouder dan 43 jaar. St Mungo’s werkt nauw samen 
met StreetLink London, dit is een verwijzingsdienst die 
kan worden gebruikt om iemand die op straat slaapt in 
contact te brengen met lokale hulpdiensten. 
De outreachteams van St Mungo’s ontvangen meldingen 
van StreetLink London. Voor velen is een ontmoeting met 
een lid van een outreachteam de eerste stap op weg naar 
herstel. Voor anderen geldt de complexiteit van hun 
situatie eerst met het team te bespreken en vervolgens 
samen een plan op te stellen om verder te komen. 

De StreetLink dienst is op twee manieren bereikbaar: 
via de website, voor mensen die iemand op straat willen 
helpen, of via een telefoonlijn. Telefonisch wordt er alleen 
gewerkt met klanten rechtstreeks of met mensen die 
bellen terwijl de klant aanwezig is. 
Als u meer wilt weten hoe St Mungo’s en StreetLink 
London samenwerken, kijk dan a.u.b. op de website: 
www.mungos.org/streetlink-london/ Voor dit goede 
werk van ‘St Mungo’s homeless charity’ vraagt de 
diaconie graag een bijdrage gedurende januari 2026. 

Namens de diaconie, Wilma Colombo
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In memoriam 
Selma van de Perre

Op 20 oktober 2025 over-
leed Selma van de Perre – 
Velleman op 103-jarige 
leeftijd. Met haar overlijden 
verliezen we niet alleen één 
van de laatste Nederlandse 
verzetsstrijders en 
kampoverlevenden, maar 
ook een geliefd en 
bijzonder mens die we in de 
Nederlandse gemeenschap 

hier in Londen zeer zullen missen. 

Tot op het laatst was ze binnen die gemeenschap 
hier betrokken bijvoorbeeld bij de Orde van den 
Prince waarvan de Londense afdeling 35 jaar 
geleden door Selma werd opgericht. Een maand 
voor haar overlijden, was ze nog aanwezig bij de 
uitreiking van de Selma van de Perre Prijs voor 
Vrede en Vriendschap op de Regenboogschool.

Bij haar uitvaart op 12 november bleek dat Selma op 
heel verschillende wijzen en voor heel verschillende 
mensen een bron van inspiratie was en een 
onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. Er waren 
toespraken namens haar familie en namens de 
uitgever van het boek ‘Mijn naam is Selma’ over 
haar verzetswerk en haar tijd in kamp Vught en 
vrouwenkamp Ravensbrück. Een oud-leerling van 
‘the Sacred Heart School’ waar Selma lesgaf, sprak 
warme woorden over een geliefd docent en er 
waren warme woorden vanuit de lokale 
bewonersvereniging. Er is nog veel meer te zeggen 
over het rijke leven van Selma, de studies die ze 
volgde, haar journalistieke carrière, haar 
kunstenaarschap en haar onvermoeibare inzet om 
jonge generaties te blijven vertellen over het belang 
van vrede en vrijheid. Ruimte en tijd ontbreekt om 
daarin volledig te zijn. Ik sloot als voorganger bij 
haar uitvaart mijn bijdrage passend af met de 
woorden. ‘De naam van Selma van de Perre – 
Velleman zal niet snel vergeten worden!’

Ds. Bertjan van de Lagemaat
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In Focus: Paul Huijts
Elke twee 
maanden 
wordt voor 
Kerknieuws 
iemand 
geïnterviewd 
die op de een of 
andere manier 
betrokken 
is bij de 
Nederlandse 
Gemeenschap 
in Londen. Deze 
keer is dat Paul 
Huijts die sinds 
de zomer 
van 2024 de 
Nederlandse 
ambassadeur is 
hier in Londen.

Waar kom je vandaan en hoe ben je als 
ambassadeur in Londen terechtgekomen?
Ik ben opgegroeid in Den Haag en dat is ook de 
Nederlandse thuisbasis van mijn vrouw Sophie en mij. 
Mijn loopbaan heeft zich afgespeeld op verschillende 
ministeries in Den Haag, dus dat ik ooit hier terecht zou 
komen had ik vroeger niet gedacht. Maar nadat ik zes 
jaar secretaris-generaal was van het ministerie van de 
minister-president (Algemene Zaken) waar ik heel veel 
te maken had met buitenlands beleid, ben ik overgestapt 
naar het ministerie van Buitenlandse Zaken om daar 
diezelfde positie te gaan vervullen. Toen die termijn 
afliep was ik inmiddels zo betrokken bij het buitenlands 
beleid en onze diplomatieke dienst dat ik er graag in 
verder wilde. Ik heb met succes gesolliciteerd op deze 
prachtige baan. Een ongebruikelijke carrière dus voor 
een ambassadeur. 
In je eerste jaar hier in Londen heb je al verschillende 
malen het gebouw van de Nederlandse Kerk bezocht en 
we hebben een aantal keer samen mogen werken, onder 
andere met Koningsdag, de 4-mei herdenking en ons 
jubileum. Hoe kijk je naar de Nederlandse Kerk en haar 
rol hier in Londen?
De historie van de 475 jaar oude Nederlandse Kerk in 
Londen is op zichzelf al heel bijzonder, maar ik ben ook 
onder de indruk hoe de kerk zich heeft weten aan te 
passen aan de grote veranderingen in de laatste decennia. 
Waardoor de kerk zijn relevantie weet te behouden in een 
tijd waarin dat niet meer een gegeven is. Ik zie hoeveel 
energie en creativiteit dat vergt van de dominee en alle 
vrijwilligers (in nauwe samenwerking met het Dutch 
Centre) maar daardoor is de kerk nog steeds vitaal op 
deze hoge leeftijd. Ik zie dat Nederlanders die wonen in 
het Verenigd Koninkrijk hier over het algemeen 
uitstekend hun weg hebben gevonden en zich hier 
thuis voelen. Dat neemt niet weg dat veel van hen ook 

hechten aan mogelijkheden om van tijd tot tijd andere 
Nederlanders te ontmoeten met wie ze een 
gemeenschappelijke achtergrond en interesse delen. 
De Nederlandse Kerk is een van die gewaardeerde 
ankerpunten.

Je bent nu ruim een jaar ambassadeur in Londen. Met al 
je ervaring vanuit Den Haag, toch in een heel nieuwe rol, 
een functie vol bijzondere en unieke kanten? Wat zijn 
daarbij voor jou ‘the cherries on the cake’?
Toen ik in augustus 2024 aankwam begon ik aan een baan 
en een leven met veel nieuwe aspecten. Ik had altijd veel 
gereisd voor mijn werk, maar het is heel anders om in een 
land te gaan wonen. Ook privé heeft dat uiteraard impact. 
Ik leer nog steeds iedere dag bij over de cultuur en 
historie van het Verenigd Koninkrijk. Dat fascineert me, 
maar het is ook nodig om effectief het werk te kunnen 
doen, samen met het fantastische team op de ambassade. 
Het mooie van de Nederlands-Britse relatie is dat we op 
werkelijk ieder terrein dat je kan verzinnen actief zijn: van 
handel, investeringen, energie, militaire samenwerking en 
criminaliteitsbestrijding, tot cultuur enzovoorts. Daar zit 
voor mij ook het grootste werkplezier in. Ons werk doet 
ertoe. Samen met mijn medewerkers op de ambassade, 
met zeer verschillende achtergronden, onderhouden we 
een groot en veelzijdig netwerk in dit land en ontvangen 
we zeer veel en veelsoortige delegaties uit Nederland. 
Zo zorgen we dat de belangen van Nederland en van 
Nederlanders zo goed mogelijk gediend worden. Als 
ambassadeur ben ik betrokken bij de meest uiteenlopende 
onderwerpen en dat ligt mij. Mijn brede ervaring op veel 
verschillende beleidsterreinen komt daarbij goed van pas. 
Daarnaast kunnen Sophie en ik echt genieten van de wijze 
waarop Britten tradities eren en in stand houden. 

In dit kerst en nieuwjaarsnummer van Kerknieuws kijken 
we vooruit naar wat ons in het jaar 2026 te wachten 
staat aan mooie evenementen. Voor ons als kerk zal de 
onthulling van een nieuw kerkraam, komende zomer 
een hoogtepunt zijn. Wat zijn, vanuit de Nederlandse 
Ambassade bezien, zaken om naar uit te kijken in het 
komende jaar?
Wij hebben net ons werkplan voor 2026 afgeleverd zoals 
dat hoort. Daarin zie je dat we ook komend jaar weer heel 
veel te doen hebben want ten behoeve van veiligheid in 
de wereld en economische groei moet de samenwerking 
tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk maximaal 
worden benut. Waarbij we natuurlijk ons consulaire en 
culturele werk niet vergeten. We hebben al veel mooie 
events in de planning staan, maar die maken we in de 
loop van het jaar bekend als de datum dichterbij komt. 
Want in dit werk moet je de plannen ook snel kunnen 
aanpassen als de actualiteit daar om vraagt.

Paul Huijts werd geϊnterviewd 
door Bertjan van de Lagemaat
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Paul Huijts
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Agenda
December 2025
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break,  
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 
Geen Zoom op donderdag 25/12/25 (1e Kerstdag)

Di  09/12  11.00     Church Watchers, kerk open van
                             11.00-15.00 uur

Di  09/12  18.30     Festival of Nine Lessons & Carols
                              (deuren open 18.00 uur)

Wo 10/12 18.00     NCL Kerst Netwerkevent bij het
                             Bankside Art Hotel, meer informatie
                             en tickets: www.dutchcentre.com

Do 11/12 19.30     Literatuurkring, boek ‘Wulk’ 
                              (Vallen & Opstaan) van 
                             Myrte Leffring 

Zo  14/12 12.00     Kerstlunch na de Kerstzangdienst

Januari 2026
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, 
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 
Geen Zoom op donderdag 01/01/26 (Nieuwjaarsdag)

Za  10/01  13.00                             Neerlandia, 
                                                      Hallo 2026!
                                                      Olliebollenfeest 
                                                      (vanaf 13.00 uur)  
                                                      voor tickets:
                                                      www.neerlandia.org

Di  13/01  11.00     Church Watchers, kerk open van 
                              11.00-15.00 uur

Do  22/01 19.00     Dutch Centre, Shortcutz Short Film
                              Festival (deuren open 18.30) voor
                              tickets: www.dutchcentre.com

Di   27/01 11.00     Church Watchers, kerk open van
                              11.00-15.00 uur
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Kerkdiensten                                        
De zondagsdiensten beginnen om 11.00 uur
07/12     2e zondag van Advent, paars
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

09/12     Dinsdag om 18.30 uur, Festival of 
             Nine Lessons & Carols
             m.m.v. Vocaal Ensemble o.l.v. Greg Hallam
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

14/12     3e zondag van Advent, wit
             Kerstviering thema: ‘In de gloria’
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

21/12     4e zondag van Advent
             Géén dienst in Austin Friars
             vooraf opgenomen dienst wordt 
             online uitgezonden!
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

28/12    Viering rond de vier seizoenen, wit
             Géén dienst in Austin Friars
             vooraf opgenomen dienst wordt 
             online uitgezonden!
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

04/01    Epifanie, wit
            Prof. dr. Johan Goud (Den Haag)

11/01    1e zondag na Epifanie, Doop van de Heer, wit
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

18/01     2e zondag na Epifanie, Bruiloft in Kana, wit
             Maaltijd van de Heer
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

25/01     3e zondag na Epifanie, groen 
             Dr. Owe Boersma (Leiden)

01/02     4e zondag na Epifanie, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

08/02     5e zondag na Epifanie, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

    Waar zijn we digitaal te vinden:
    Website:      www.dutchchurch.org.uk
    Facebook:    www.facebook.com/nederlandsekerk
    YouTube:     www.youtube.com 
                         YouTube zoekterm: Dutch Church London
    Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: Londen)

www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

  
Kerstdiensten

09/12 Dinsdag om 18.30 uur 
Festival of Lessons & Carols
m.m.v. Vocaal Ensemble o.l.v. 
Greg Hallam
Ds. Bertjan van de Lagemaat

14/12 Kerstzangdienst
Kerstlunch na de dienst
Ds. Bertjan van de Lagemaat
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