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Wek mijn zachtheid weer

Harde wereld

Rond de jaarwisseling maakte ik me, ondanks alle mooie
plannen en vooruitzichten, bij het ingaan van 2026 vooral
zorgen. Want wat staat ons te wachten? Om me heen
kijkend, kon ik niet anders dan concluderen dat we ons
in een keiharde wereld bevinden. Een wereld waarin het
recht van de sterkste hoogtij viert en de grootste ‘bully’
zijn zin lijkt te krijgen. Een wereld waarin leiders
dreigen met allerlei tarieven en

het inpikken van andermans

land. Een wereld van hebben en

houden boven omzien en delen.

Hoe kunnen we ons als mensen

en als kerk handhaven in die

harde wereld waarin we leven?

Zelf hard worden?

Die harde wereld daagt ons
namelijk uit om zelf ook te
verharden. Harde woorden
vragen om een stevig

weerwoord. Bedreigingen van
sterke leiders laten ons zien

dat we onszelf beter moeten
bewapenen. In de politiek
worden harde spelletjes gespeeld.
Om in de beste positie te komen,
moet je tegenwoordig hard zijn
en buiten sluiten, want de poli-
tiek is niet voor doetjes. En het
meest populaire programma op
de Britse televisie is ‘the Traitors’
een spel waar het gaat om winnen
en dat lukt je alleen als je hard en meedogenloos durft te
zijn. Ook en juist wanneer vertrouwen op het spel staat.

Jezus in de woestijn?

Wat kun je daar tegenoverstellen? Hoe kun je je tegen

die verharding wapenen, of juist ontwapenen? Daarop
reflecterend moest ik denken aan het verhaal dat we ieder
jaar horen op de eerste zondag van de Veertigdagentijd,
waar het gaat over Jezus” ontmoeting met de duivel in de
woestijn. Hier is het de duivel die Jezus, aan het begin
van zijn missie probeert te verleiden. De duivel laat Jezus
zien dat hij succesvol kan worden, alles kan krijgen,

Details van het nieuwe kerkraam en ons wandkleed

machtig en sterk kan worden. Het enige wat hij hoeft te
doen, is verharden en gaan geloven in het recht van de
sterkste, in een wereld van hebben en houden. Maar Jezus
biedt weerstand, niet door met de duivel het gevecht aan
te gaan, maar door niet op de verleiding in te gaan, door
te blijven vertrouwen op zachte krachten, en te geloven in
een wereld van omzien en delen.

Wek mijn zachtheid weer

Die manier van naar de wereld kijken wordt prachtig
verwoord in een lied van
Huub Oosterhuis. Een klein
liedje dat voor mij werkt als
een mantra: Wek mijn
zachtheid weer, geef mij terug
de ogen van een kind, dat ik zie
wat is, en mij toevertrouw en
het licht niet haat.
Woorden die Jezus zomaar
als een mantra met zich mee
had kunnen dragen daar in
de woestijn, geconfronteerd
met de duivel. Een mantra
dat als antigif kan dienen
tegen de verharding.

Beelden tegen de
verharding

Deze Veertigdagentijd
zullen we in de Nederlandse
Kerk in Londen op zoek
gaan naar beelden, liederen
en verhalen die kunnen
dienen als een tegenover

in deze verharde wereld,

die in ons de zachtheid opwekken die momenteel zo
nodig is. Deze zomer zal daarvan een heel sprekend
beeld verschijnen in onze kerk in het nieuwe kerkraam
van Thomas Denny. Het beeld van de ontvangende mens,
die met open handen vertrouwt op zachte krachten.
Staand, recht tegenover de afwerende, overmoedige mens
die op ons wandkleed staat afgebeeld. Ik verheug me nu
al op zijn komst en tot dan zal ik het mantra blijven
zingen: Wek mijn zachtheid weer...

Ds. Bertjan van de Lagemaat
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Rondom Austin Friars
Terugblik december

Aan het eind van ons
officiéle jubileumjaar
waren we in de
Nederlandse Kerk nog
volop in de Gloria. Dat
was het thema van twee
mooie en goedbezochte
kerstdiensten. De Lessons
& Carols viering met
prachtige muziek verzorgd
door het vocaal ensemble o.l.v. Greg Hallam was ook dit
jaar weer een waar hoogtepunt, net als de kerstviering op
3e advent met daarna een zeer geslaagde kerstlunch.

Kerstkaartenactie

Het was fijn om dit jaar weer samen met Daphna
Plaschkes de jaarlijkse kerstkaartenactie van de
Regenboogschool te kunnen organiseren. De kinderen
van de Regenboogschool hebben tijdens een cultuurdag

in de kerk begin december kerstkaarten gemaakt en
beschreven en die zijn verspreid onder, met name oudere
Nederlanders, die in het Verenigd Koninkrijk wonen als
een kerstgroet namens de kinderen. Het is ieder jaar weer
een mooi en zeer gewaardeerd initiatief!

Veertigdagentijd

Kerst voelt nog maar net achter de rug, maar de
Veertigdagentijd komt er al weer snel aan. We sluiten
eerst de tijd van Epifanie af op zondag 15 februari met een
viering waarna we op pannenkoeken worden getrakteerd
voor de viering van Pancake Day. Vanaf aswoensdag

18 februari is er weer een dagelijkse online
Veertigdagenkalender met mooie teksten, afbeeldingen

en muziek rond het thema ‘Wek mijn zachtheid weer’.
Elders in Kerknieuws vindt u daarover meer informatie.
David Titterington en ik zijn bovendien van plan weer een
aantal online Veertigdagenvespers samen te stellen.

Jubileumprogramma

Het jubileumprogramma rond 475 jaar Nederlandse

Kerk loopt nog door tot en met komende zomer als ons
jubileumraam zal worden onthuld. In het vroege voorjaar
staan er drie bijzondere evenementen op het programma,
op 12 februari een lezing over het ambacht van het
klokkenmaken door Marc ter Kuile, een orgelconcert van
de Nederlandse organist Leo van Doeselaar op 21 februari
en een publieksinterview met Geert Mak op 26 maart.

Literatuurkring

In december kwamen we als literatuurkring bij elkaar
voor de bespreking van het boek “Wulk, vallen en
opstaan’, van Myrte Leffring. Het was een bijzondere en
geanimeerde bespreking, zeker ook omdat de schrijfster

van het boek aanwezig was bij
de bespreking. De volgende
literatuurkring staat ook al gepland
voor donderdag 26 februari.
We willen dan het boek ‘Ossenkop’
van Manik Sarkar bespreken, dat
afgelopen jaar de Hebban
Debuutprijs heeft gewonnen.
Ossenkop is een beeldend
geschreven roman over succes en
mislukking, over willen en kunnen,
over het verstrijken van de tijd, en niet te vergeten: over
vlees. Wil je meelezen en meepraten naar aanleiding van
dit mooie boek. Stuur een mail naar:
minister@dutchchurch.org.uk

Retraite

Net als vorig jaar zal ik in maart een week op retraite
gaan. De bestemming is opnieuw Yorkshire waar ik van
8-14 maart van plan ben de stilte van de North York Moors
op te zoeken om te wandelen, te lezen en te schrijven,
maar bovenal om op te laden en inspiratie op te doen.

Gastpredikanten

We zijn blij op zondag 22 februari dr. Hanna Rijken weer
te mogen ontvangen als gastpredikant. Op 8 maart gaat
onze consulent ds. Karin van den Broeke voor. Zij zal dan
ook op maandag de kerkeraadsvergadering bijwonen.

En op 22 maart hopen we ds. Gertine Blom weer te
begroeten, tegenwoordig predikant in Sauwerd
(Groningen) maar bij ons vooral nog bekend uit de tijd dat
ze in Cambridge woonde en in Coronatijd een aantal keer
is voorgegaan.

Ds. Bertjan van de Lagemaat

/

N

Pasen in de Nederlandse Kerk

3 april Goede Vrijdag, paars/zwart
om 11.00 uur
Maaltijd van de Heer, zittend
m.m.v. Vocaal Ensemble o.Lv.
Greg Hallam
Ds. Bertjan van de Lagemaat

5 april Pasen, wit
11.00 uur Paasviering
Kerkdienst +plus+
aansluitend Paaslunch
(geen Paasvroegdienst)
Ds. Bertjan van de Lagemaat
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Jubileumprogramma/

Jubilee programme

Thursday 12 February 2026 at 7pm

Significant Austin Friars Encounters

regarding Clocks!
Find out how a magician, a blacksmith,
a poet, a scientist, a Duchess and a
carpenter came together in significant
encounters, in or near the Dutch
Church, to solve the world's most
pressing problem. Don't miss a lively
and informative talk about the history
of clocks and how the Dutch Church
enabled these crucial encounters

between Dutch and English clockmakers during three of

the four Anglo-Dutch wars. Marc ter Kuile, former banker

and entrepreneur who, after retirement, studied at West

Dean College to become a clockmaker will inform and

entertain you. Tickets: www.dutchcentre.com

Saturday 21 February 2026 at 5.30pm
St Albans International Organ Festival -
Leo van Doeselaar at the Dutch Church
Leo van Doeselaar is based in
Amsterdam. He frequently appears
in concerts throughout the world as
a soloist and teacher at numerous
important Organ and Early Music
festivals. Between 1995 and 2019
he was professor of organ at the
Universitdt der Kiinste in Berlin.
As organist of the Netherlands
Bach Society van Doeselaar is intensively involved in the
prestigious video and audioproject ‘All of Bach’. He is
titular organist of the Royal Concertgebouw in
Amsterdam and of the famous Schnitger-organ in the
Martini Church in Groningen. In the Dutch Church van
Doeselaar will play organ music by Jan Pieterszoon
Sweelinck, Dirk Sweelinck, Albert de Klerk, Jan Welmers,
Gerard Bunk, Ottavio Bargnani, Bert Matter and JS Bach.
Entry is free, with a retiring collection.

Donderdag 26 Maart 2026
om 19.00 uur
Geert Mak - Een verbrijzeld
Europees droombeeld?
Publiek interview met de
gerenommeerde Nederlandse
journalist en non-fictieschrijver
Geert Mak. Dit evenement is in het Nederlands!
Tickets: www.dutchcentre.com

Thursday 4 June 2026

Significant Encounters regarding Anglo-Dutch
botanical exchanges, collections and travels,
1650-1750

Although summer seems far off in these cold, dark
times of the year, there is the glimmer of hope with the

knowledge Spring and Summer will be coming. Please
mark your diary for an informative and fun day out on
Thursday 4 June when the focus will be on the many
encounters between the botanical gardens and collections
of Holland and England.

10am Start at Austin Friars with coffee/cake and a special
talk by Dr. Brad Scott, excursion, walk, theatrical surprise
and lunch.

4pm Finish in the Chelsea Physic Garden, Embankment.
Ask a friend and come along! All revenues will go to

the new jubilee window. More information in next
Kerknieuws.

The Jubilee Committee

Dutch Centre Nieuws

The North-South Divide

with Niels Posthumus

& Merlin Daleman

Join us for an insightful talk and

conversation with journalist Niels

Posthumus and photographer Merlin

Daleman where they explore the divide

between the UK North and South, the

consequences of one of Europe’s deepest

regional divides, and what might still be
done to bridge this yawning gap. Event details: Thursday 5
February, 7pm (doors open at 6.30pm)

International Women's Month - Women's
Empowerment: How to Create Social Change
A moderated panel discussion with
Dr. Keetie Roelen and Dr. Irene
Guijt who advocate for social
change, followed by a Q&A session
with the audience.

Event details: Thursday 5 March,
7pm (doors open at 6.30pm)

Robbert Dijkgraaf meets Christoph Lindner
Join us for a thought-provoking
conversation between theoretical
physicist and former Minister of
Education, Culture and Science of
the Netherlands, Robbert Dijkgraaf,
and cultural theorist and the
President and Vice-Chancellor at
the Royal College of Art, Christoph
Lindner. Event details: Wednesday
18 March, 7pm (doors open at 6.30pm)

More information and tickets: www.dutchcentre.com

Jasmijn Maljers, Dutch Centre
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Column
Zachtheid
Het nieuwe jaar is hier. De
natuur ontwaakt langzaam uit
haar winterslaap. De dagen
worden langer, het licht keert
terug. Kijk: de eerste knoppen
aan de takken, de eerste
sneeuwklokjes in het gras.
Nieuw, kwetsbaar leven, dat
groeit vanuit wat dor en
, donker lijkt.
Rosalie Kuyvenhoven

In de wintermaanden komt alles in de natuur tot rust. Een
uitnodiging ook voor ons, als mensen, om te vertragen.
Om dichter bij onszelf te komen, los te laten wat niet langer
dient en te verwelkomen wat sluimert om tot bloei te
komen.

De afgelopen maanden waren niet gemakkelijk voor mij.
December bracht de herinnering terug aan de Covidinfectie
die ik drie jaar geleden in die maand opliep, en waarvan

ik tot op heden niet ben hersteld. Ik voelde boosheid,
frustratie, verdriet. Rouw om het leven dat ik mis, om een
lichaam dat zoveel niet meer kan.

Terwijl ik vasthoud aan het vertrouwen in herstel, leer ik
iedere dag hoe belangrijk het is om mezelf met zorg, liefde
en tederheid te omarmen.En dit bracht me bij mijn woord
voor 2026: zachtheid.

We leven in een wereld waarin we worden gewaardeerd
om hoe hard we werken, hoeveel we verdienen, welke
successen we behalen, hoeveel likes en volgers we vergaren
en hoe moeiteloos we alle ballen in de lucht lijken te
houden.

Zachtheid cre€ert een ruimte die zegt: je bent genoeg.
Precies zoals je bent. Het is oké om te rusten. Het is oké om
los te laten wat niet bij je past, of wat vandaag niet lukt.

Waardevol zijn kan ook betekenen dat je stilstaat. Dat je
contact maakt met jezelf: met je pijn, je verdriet, je zorgen,
en deze ervaart zoals ze zijn. Zonder oordeel. Zonder
oplossing. Soms betekent van waarde zijn dat je plannen
afzegt, nee zegt zonder verantwoording, de dag doorkomt
op jouw manier, vasthoudend aan alles wat je op dat
moment wél hebt.

In een wereld die vaak hard, gewelddadig en kil aanvoelt -
gericht op verdeeldheid en gedreven door snelheid,
productiviteit en de zucht naar meer - voelt zachtheid als
een rebelse staat van zijn. Een stille, opstandige manier om
bij te dragen aan een werkelijkheid waarin zachte krachten
worden gezien en omarmd. Waarin we onszelf en elkaar
ontmoeten in kracht én kwetsbaarheid, in heelheid én
gebrokenheid.

Ik kijk opnieuw naar de prille knoppen aan de takken.
Klein en teer, maar met een stille, onstuitbare kracht keren
ze zich naar het licht. Zo kan zachtheid ruimte maken voor
herstel, menselijkheid en toekomst.

Rosalie Kuyvenhoven

Vanuit de kerkeraad

In december hebben we mogen genieten van onder
andere de mooie Lessons & Carols dienst en een feestelijke
kerstdienst met gezellige lunch op 14 december. We
vierden ook
recentelijk dat
onze organist
Anne Page een
twintig jarig
dienstverband
heeft met onze
kerk. Ze heeft
al heel wat
jaren onze
diensten begeleid en we zijn haar zeer erkentelijk voor al
haar bijdragen. En nu beginnen we met frisse moed aan
een nieuw mooi kerkelijk jaar vol met andere activiteiten
rondom het 475-jarig jubileum in de kerk en bij het Dutch
Centre.

Zeer dankbaar zijn we voor alle donaties die we tot
dusverre hebben mogen ontvangen voor het ‘Anniversary’
kerkraam dat gemaakt wordt door Thomas Denny.

De financiéle bijdragen hebben ertoe geleid dat we goed
op schema liggen qua inkomsten. Er is nog altijd de
mogelijkheid om te doneren zodat het uiteindelijk beoogde
bedrag bewerkstelligd kan worden. Op dit moment zijn
we bezig met de planning van de steigers die zullen
worden gebruikt om het raam te plaatsen, deze zomer of
herfst, en ook zal er een speciale officiéle ceremonie zijn
om het raam in gebruik te nemen, rond deze tijd, waarbij
zeer waarschijnlijk Thomas Denny aanwezig zal zijn.

Voor wat betreft het onderhoud van het gebouw zullen
er reparaties moeten worden verricht bij het orgel in
verband met elektriciteit schakelaars. Offertes hiervoor
zijn aangevraagd.
Verder is Bertjan druk
bezig met het schrijven
van een voorstel over de
Veertigdagentijd. Het
thema zal zijn “Wek mijn
zachtheid weer’. En na
de dienst op zondag 15
februari a.s. zullen er pannenkoeken zijn tijdens de lunch.
We kijken er naar uit om iedereen weer te mogen
begroeten in het nieuwe jaar.

De Kerkeraad

Kijk ook eens op de website van de kerk en
geef je op voor de wekelijkse Nieuwsbrief!
Voor meer informatie en nieuws over de Nederlandse Kerk
in London kun je op onze website een kijkje nemen:
www.dutchchurch.org.uk En als je wekelijks op de hoogte
wilt blijven van activiteiten en diensten in de kerk,
geef je dan op voor de Nieuwsbrief,
bij: office@dutchchurch.org.uk dan ontvang je
elke week een e-mail in je inbox.
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Diaconie collecte in februari

Southwark Day Centre for
Asylum Seekers — SDCAS

Met een lange geschiedenis als kerk van vluchtelingen,
erkent de Dutch Church een diaconale taak
in het ondersteunen van vluchtelingenorganisaties.

Via Toni en

Sari Bienfait,

nu beiden helaas

overleden, heeft

de Nederlandse

Kerk een
langdurige band met het Southwark Day Centre for
Asylum Seekers. SDCAS is een kleinschalige organisatie
die met een persoonlijke, holistische en flexibele aanpak
werkt met asielzoekers, vluchtelingen en migranten in
Zuid-Londen.

Bij het SDCAS worden zo'n 200 mensen per week
ontvangen voor advies en hulp bij allerlei zaken zoals
toegang tot gezondheidszorg, ESOL lessen (English for
Speakers of Other Languages), hulp bij het invullen van
formulieren voor huisvesting en immigratie en
doorverwijzing naar andere dienstverlening. Verder
wordt waar nodig noodhulp gegeven in de vorm van
voedsel- of kledingpakketten. Ook wordt een warme
lunch aangeboden en worden vriendschappelijke sociale
contacten en psychosociale ondersteuning niet vergeten.
Zo wordt er op kleine schaal veel goed werk verricht.
Voor meer informatie kunt u op de website kijken:
www.sdcas.org.uk De diaconie beveelt de collecte voor
SDCAS van harte bij u aan.

Namens de diaconie, Marijn Veuger

Diaconie collecte in maart
Oekraine/Kerk in Actie

De diaconie sluit zich graag aan bij het
Noodhulp Oekraine project van Kerk in Actie.

Al 4 jaar wordt Oekraine verscheurd door oorlog.
De oorlog heeft het land in een diepe crisis gestort.
Veel gezinnen zijn uit elkaar gerukt, ontredderd en hun
hoop voor de toekomst kwijtgeraakt. Legerpredikant
Oleksandr Khodakov ziet iedere dag ondraaglijk lijden
en onmenselijke offers.
Zijn boodschap is:
'Vergeet ons niet'.
Kerk in Actie helpt al
jarenlang lokale kerken
in Oekraine bij het
opzetten van diaconale activiteiten en blijft noodhulp
bieden met voedsel, onderdak, kleinschalige subsidies,
trainingen en psychosociale steun. In het Oekraiense dorp
Lopatyn komen vijf dagen per week vrouwen uit de
lokale kerk samen om te koken voor soldaten aan het

front. Hun werk is meer dan voedsel alleen: het is een
teken van hoop, verbondenheid en volharding in tijden
van oorlog.

De blijvende steun uit Nederland betekent voor
Oekraieners dat ze niet vergeten worden. Het geeft
hoop en laat zien dat ze er niet alleen voor staan.

Kijk a.u.b. voor meer informatie op:
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl en lees over het
Noodhulp Oekraine project van Kerk in Actie. De
diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie, Wilma Colombo

Veertigdagenkalender 2026

‘Wek mijn zachtheid weer’

De Veertigdagentijd begint dit jaar op woensdag

18 februari. Ook dit jaar gaan we weer een digitale
Veertigdagenkalender verzorgen waarop u zich kunt
abonneren om in de weken voor Pasen iedere dag een
inspirerend beeld, gedachte of tekst in uw mailbox te
ontvangen of op Facebook en de website te bekijken.

Het thema van de Veertigdagenkalender is:
‘Wek mijn zachtheid weer'.

In een steeds verder verhardende wereld hebben we
behoefte aan zachtheid. Aan zachte krachten die soms
een veel sterker verhaal vertegenwoordigen dan de harde
woorden die
we om ons
heen horen.
Jezus had oog
en oor voor die zachte krachten in ons midden en liet zich
niet verleiden, mee te gaan in het verhaal van macht en
het recht van de sterkste. Hij knokt op zijn heel eigen
manier voor wat kwetsbaar is. Daarover denkend,
kwamen steeds de woorden uit een lied van Huub
Oosterhuis bij mij boven: “Wek mijn zachtheid weer, geef
mij terug de ogen van een kind, dat ik zie wat is en mij
toevertrouw en het licht niet haat.” Ik hoop dat die eerste
regel van het lied “Wek mijn zachtheid weer’ met ons mee
mag gaan de veertig dagen door op weg naar Pasen.

Zijn er teksten, beelden of muziek die naar jouw idee aan
dit thema raken? Uitspraken en liedteksten die bij jou
zachtheid oproepen of een voorbeeld zijn van de zachte
krachten waar Jezus over spreekt? Deel ze dan door je
bijdrage naar mij toe te sturen via het e-mailadres:
minister@dutchchurch.org.uk Liefst uiterlijk dinsdag 10
februari zodat we nog een paar dagen hebben om de
digitale kalender samen te stellen.

Bertjan van de Lagemaat

De diaconie collecte in november 2025
was voor Human Rights Protection
Fund, formerly known as Prisoners of
Conscience, opgehaald £520.70 en
overgemaakt £781.05




Kerknieuws

In Focus: Folkert Veenstra

Elke twee maanden
wordt voor Kerknieuws
iemand geinterviewd
die op de een of
andere manier
betrokken is bij de
Nederlandse Kerk.
Deze keer is Folkert
Veenstra geinterviewd.

Waar kom je
vandaan en hoe ben
je in het Verenigd
Koninkrijk terecht

gekomen?
Folkert Veenstra

Ik ben geboren in Hardegarijp en opgegroeid in St.
Jacobiparochie, beide plaatsen liggen in Friesland.

Op mijn 18e verhuisde ik naar Drachten, precies tussen
Leeuwarden en Groningen in. Ik studeerde wiskundige
informatica aan de Hogeschool in Leeuwarden en na
mijn propedeuse ben ik doorgestroomd naar een studie
Rechten in Groningen. Ik heb van jongsaf aan moeten
leven met een spierziekte die lang niet gediagnosticeerd
bleef. Hierdoor heb ik mijn studie niet kunnen
afronden. Toen ik in 2008 op zoek ging naar werk, lukte
het mij niet om in Nederland een plek te vinden waar ik
wonen en werk kon combineren. Ik besloot naar Londen
te gaan, waar ik direct werk vond. Eerst verbleef ik een
tijdje in jeugdherbergen tot ik een vaste aanstelling kreeg
in Schotland. Ik werkte in de technische ondersteuning
voor printers en kopieerapparaten. Toen eind 2010 mijn
spierziekte verergerde was ik niet langer in staat te
werken. Via vrienden vond ik een aangepaste woning in
Welshpool in Wales. Dat was nodig, want inmiddels was
ik een rolstoelgebruiker. Ik wilde daar niet alleen maar
afhankelijk zijn van een uitkering en mij graag nuttig
maken. Ik werd politiek actief bij de Liberal Democrats
en was vijf jaar lang als local councillor actief in
Welshpool. Na een aantal verpleeghuizen in Wales en
Sandbach (bij Chester), omdat zelfstandig wonen niet
meer ging, ben ik nu weer terug in Londen.

In Covid-tijd kwamen wij met elkaar in contact, omdat
je, toen nog vanuit Wales aanhaakte bij de Tea-Zoom
gesprekken. Hoe kijk je naar de Nederlandse Kerk en de
rol die zij vervult?

Mijn contact met de kerk begon al eerder. Ik had al
weleens contact gehad met Joost Réselaers en de kosters.
Ik bezocht een aantal keer mooie events bij het Dutch
Centre. Het is jammer dat de toegankelijkheid van de
kerk, zeker nu ik athankelijk ben van een elektrische
rolstoel, niet beter is. Dan zou ik meer activiteiten en
evenementen kunnen meemaken. Anderhalf jaar geleden
was er op Stichtingszondag een lunch buiten op het
terras. Dat was erg mooi. Dat samen eten op het terras
maakte het voor mij mogelijk mee te doen. Ik ben blij met

de progressieve insteek van de kerk. De wijze van denken
in de Nederlandse Kerk past bij mij.

Jij zet je, vanuit je eigen ervaring en uitdagingen in voor
minder validen en bent ook politiek betrokken bij de
Liberal Democrats? Kun je daar iets meer over vertellen
en wat neem je vanuit je achtergrond als Nederlander in
het VK mee in jouw werk en die inzet?

Ik zet me momenteel in als bestuurslid bij ‘Living Streets’
een landelijke belangenvereniging voor voetgangers.

We proberen op allerlei plekken mee te denken over

hoe de infrastructuur beter kan worden ingericht voor
voetgangers en hoe mensen jong en oud gestimuleerd
kunnen worden zich vaker wandelend te verplaatsen.
Ook hier speelt toegankelijkheid van voetpaden
natuurlijk een rol. Bij de Liberal Democrats was ik
raadslid in Welshpool. Hier in Londen vervul ik geen
functie meer, maar ben ik als betrokken lid regelmatig
bij activiteiten te vinden. Een paar keer per maand erop
uitgaan is voor mij belangrijk. Het is goed voor je brein.
Juist omdat ik niet kan werken is het belangrijk om bezig
te blijven en mezelf uit te dagen. Bovendien is het fijn om
zo ook bij te dragen. Ik breng een specifieke expertise in
en als Nederlander heb ik soms een wat meer
pragmatische blik op allerlei zaken. Wij Nederlanders
durven te zeggen waar het op staat. Dat wordt
uiteindelijk vaak wel gewaardeerd.

Het thema van dit nummer van Kerknieuws is “Wek mijn
zachtheid weer’. Wie en welke plekken wens jij zachtheid
toe? En hoe zou een gemeenschap als de onze daar een rol
in kunnen spelen?

Ik kijk dan al snel naar de politiek. De hernieuwde
opkomst van het nationalisme, brengt een hardheid met
zich mee. We zouden zachter moeten zijn voor elkaar. Ik
zou willen dat mensen in deze tijd van polarisatie weer
meer in saamhorigheid doen en denken. Respect is daar-
bij een belangrijk woord. Ik zou willen dat mensen weer
meer met respect met elkaar omgaan. Dat hebben we
nodig in een wereld waarin mensen als Donald Trump
het voor het zeggen lijken te hebben. Ik hoop dat het in
Nederland na de laatste verkiezingen weer iets meer de
goede kant op gaat. In Engeland heeft dat vermoedelijk
nog wat meer tijd nodig vrees ik met Reform UK zo groot
in de peilingen.

Folkert Veenstra werd geinterviewd
door Bertjan van de Lagemaat

Koningsdagviering
in Austin Friars,
King’s Day
celebrations,
zaterdag 25 april
2026




8 februari/maart 2026
Kerkdiensten Agenda
De diensten beginnen om 11.00 uur Februari 2026
01/02  4e zondag na Epifanie, groen Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, geef
Ds. Bertjan van de Lagemaat je op bij: office@dutchchurch.org.uk
o Do 05/02 19.00 Dutch Centre The North-South
08/02  5e zond.ag na Epifanie, groen Divide with Niels Posthumus &
Ds. Bertjan van de Lagemaat Merlin Daleman (doors open 18.30)
Tickets: www.dutchcentre.com
15/02  6e zondag na Epifanie, groen . .
Kerkdienst +plus+ met pannenkoekenlunch Za 07/02 14.00 Neerlandia Algemene Ledenvergadering
vanwege ‘Pancake Day’ en om 15.00 uur )
Ds. Bertjan van de Lagemaat gastspreker: ds. Bertjan van de Lagemaat
(deuren open 13.30)
22/02  le zondag van de Veertigdagen www.neerlandia.org
(invocabit) paars Di 10/02 11.00 Church Watchers kerk open van
Dr. Hanna Rijken (Utrecht) 11.00-15.00 uur
. Do 12/02 19.00 Dutch Church/Dutch Centre
01/03  2e anfiag van de Veertigdagen Talk about the history of Clocks by
(remlms.cere) paars clockmaker Marc ter Kuile
Ds. Bertjan van de Lagemaat (doors open 18.30)
) . Tickets: www.dutchcentre.com
08/03 3e zondag van de Veertigdagen (oculi) paars .
Ds. Karin van den Broeke (Kortgene) Wo 18/02 Veertigdagenkalender start op
18 februari (Aswoensdag) aanmelden
15/03 4e zondag van de Veertigdagen voor dagelijks bericht e-mail:
(laetare) paars office@dutchchurch.org.uk
Ds. Bertjan van de Lagemaat Za 21/02 17.30 Dutch Church St Albans International
Organ Festival with Dutch organist
22/03 5e zondag van de Veertigdagen Leo van Doeselaar (doors open 17.00)
(judica) paars Entry is Free - with a retiring collection
Ds. Gertine Blom (Sauwerd) Di 24/02 11.00 Church Watchers kerk open van
29/03  6e zondag van de Veertigdagen 11.00-15.00 uur
(palmarum) rood/paars Maart 2026
Palmpaﬁen . iy Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, geef
Zomertlyd begint, klok gaat een uur vooruit! je op bij: office@dutchchurch.org.uk
Ds. Bertjan van de Lagemaat .
Do 05/03 19.00 Dutch Centre International
03/04 Goede Vrijdag, paars/zwart Women’s Month — Women’s
11.00 uur Empowerment with Dr. Keetie
Maaltijd van de Heer (zittend) Roelen & Dr. Irene Guijt (doors open
m.m.v. Vocaal Ensemble o.L.v. Greg Hallam 18.30) Tickets: www.dutchcentre.com
Ds. Bertjan van de Lagemaat Di 10/03 11.00 Church Watchers kerk open van
11.00-15.00 uur
05/04 Pasen, wit

11.00 uur Paasviering
Kerkdienst +plus+

met aansluitend Paaslunch
(geen Paasvroegdienst)

Ds. Bertjan van de Lagemaat

Waar zijn we digitaal te vinden:

Website: www.dutchchurch.org.uk
Facebook: www.facebook.com/nederlandsekerk
YouTube: www.youtube.com

YouTube zoekterm: Dutch Church London

Kerkomroep: www .kerkomroep.nl (Zoek op: Londen)

www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

Wo 18/03 19.00

Di 24/03 11.00

Do 26/03 19.00

April 2026
Vr 03/04 11.00

Zo 05/04 11.00

Dutch Centre Talk with Robbert
Dijkgraaf & Christoph Lindner
(doors open 18.30)

Tickets: www.dutchcentre.com

Church Watchers kerk open van
11.00-15.00 uur

Dutch Church/Dutch Centre
Geert Mak - Een verbrijzeld
Europees droombeeld?
(deuren open 18.30) Tickets:
www.dutchcentre.com
(evenement in Nederlands)

Goede Vrijdag met Vocaal Ensemble
o.l.v. Greg Hallam

Paaszondag na de dienst Paaslunch



